
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
U moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 
Leviticus 23:40b 
 

Verplichte vreugde, want het staat er de gebiedende wijs. God wil dat Zijn volk zich 
tijdens Soekot, het Loofhuttenfeest, verblijdt. En dat maar liefst zeven dagen lang.  
Tot op de dag van vandaag is Soekot  nog altijd  het feest  van   expressieve vreugde.   
 

Soekot is een pelgrims- en oogstfeest. Men gedenkt de woestijnreis naar  Kanaän 
onder Gods bescherming. Het volk verbleef daarbij in tenten of hutten. Het is ook een  
oogstfeest waarbij men het binnenhalen van de laatste oogst voor de winter viert.  
 

En tijdens dit feest moest het volk zich verblijden. Deze verplichte vreugde doet  
denken aan Fil. 4:4 waar Paulus de gelovigen aanspoort: Verblijd u altijd in de Heere; 
ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (vgl. 1 Thes. 5:16). Ook weer in de gebiedende wijs!  
God roept alle gelovigen op om zich te verblijden. Altijd! Dus langer dan zeven dagen…  
 

De Bijbel leert dat vreugde kenmerkend is voor het leven van gelovigen (Rom. 14:17). 
Het is ook een kenmerk van de vrucht van de Geest (Gal.5:22). Deze vreugde wordt 
vaak met de vaste hoop van de gelovige verbonden (Rom. 12:12). Het gaat daarbij 
niet om een geluksgevoel dat afhankelijk is van omstandigheden, maar om een diepe 
voldoening in het kennen en volgen van de Heer, gebaseerd op vertrouwen in de 
enige ware God.  Het is een vreugde die altijd verkrijgbaar is,  ook in moeilijke tijden. 
 

We leven in een chaotische wereld. Veel mensen zijn bang en verward. Wat kunnen 
wij, gelovigen, een verschil maken als we vrede en blijdschap uitstralen die van Boven 
komt én daarvan getuigen. De diepste en meest complete blijdschap ligt immers in de 
verbinding met de Schepper! Dat was zo onder het Oude Verbond, waar Israël zich 
verheugde in de feesten van de Heer. En als Gods volk al zo verheugd was, hoeveel te 
meer mag blijdschap dan ons deel zijn! Laten we onze weg met blijdschap vervolgen...  
 

GEBED 
In Israël zal Soekot dit jaar heel anders verlopen dan men gewend is. Het land bevindt 
zich op momenteel in een totale lockdown. Zal dit de blijdschap van het feest dempen,  
of zal de blijdschap zich misschien meer verdiepen?  Bid juist nu voor  het Joodse volk.   
 

 
    Interkerkelijke Groep Israël  1 oktober 2020 
                      www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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     Voorbereidingen treffen voor de bouw van een soeka of loofhut 

AGENDA 
Zaterdag  3 t/m vrijdag 9 oktober - Soekot (Loofhuttenfeest) 
Elke maandag- en donderdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum 
Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Woensdag 7 oktober - Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Varsseveld. Info/opgave:  
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-door-ds-oscar-lohuis-in-varsseveld 

Donderdagavond 15 oktober - Belangrijke Israël-avond in Barneveld over 
antisemitisme met spreker Eric Vink: https://hervormdbarneveld.nl/nieuws/hot-item-
gemeenteavond-antisemitisme-terug-van-nooit-weggeweest 
 

INFO  
Prachtige foto’s van de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest (jaar 2017): 
https://alfredmuller.net/2017/10/04/voorbereidingen-loofhuttenfeest-2017/ 
 

FILMPJES 
Een hele bijzondere loofhut: https://www.youtube.com/watch?v=eakG5x3T_mw 
Filmpje met korte uitleg van Jacob Keegstra over hoe de Joden het Loofhuttenfeest 
vieren: https://www.youtube.com/watch?v=pCmFazGTcJk 
 

WIST JE DAT 
In de tempel overal goed over na was gedacht? De tempeltreden die naar de tempel 
leidden ongelijk waren zodat men niet ‘even snel’ maar bedachtzaam naar Gods huis 
opging? Joden deze  bedachtzaamheid  kavaná noemen (inentie of hartsgerichtheid)?  
 

TOT SLOT  
Met Soekot viert een Jood het leven in verzoende verhouding met een zorgzame God. 
Ofwel: liever met God in een kwetsbare tent, dan zonder God in een comfortabele woning. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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