
EEN SCHOT IN DE ROOS 
 
‘Hoe is het toch mogelijk dat u alles toch zo duidelijk kunt uitleggen aan de 
hand van een voorbeeld?’ vroeg een jongeman aan zijn rabbi. Terwijl hij een 
glimlach nauwelijks kon onderdrukken, antwoordde de rabbi: ‘Dat zal ik je 
uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was eens een edelman die zijn 
zoon naar de militaire academie stuurde om alles te leren over de krijgskunst. 
 
Na vijf jaar harde studie keerde de zoon terug naar huis met in zijn bagage alle 
diploma’s die te behalen waren. Met grote trots droeg hij een gouden medaille 
die hij gewonnen had als de beste schutter van het regiment. Onderweg 
passeerde hij een boerendorp en hij besloot de paarden wat rust te gunnen en 
zelf wat te eten. Toen hij de paarden had uitgespannen, zag hij tot zijn grote 
verbazing dat op de wand van een houten schuur een groot aantal schietschijven 
getekend was met precies in de roos van alle schijven een kogelgat. Uiteraard 
was hij nieuwsgierig wie in dit kleine dorp zo zuiver kon schieten, want zelfs hij 
was niet in staat met ieder schot een roos te raken. 
 

 
 
Na enig zoeken vond hij inderdaad de schutter en tot zijn niet geringe verbazing 
bleek het een kleine, in lompen gehulde, Joodse jongen van een jaar of twaalf te 
zijn. Toen hij de jongen vroeg wie hem zo zuiver had leren schieten, antwoordde 
de jongen: ‘Heel eenvoudig meneer, eerst schiet ik een gat in de wand en pas 
daarna trek ik er de cirkels omheen.’ 
 
‘Eigenlijk doe ik precies hetzelfde als de kleine jongen,’ vervolgde de rabbi. ‘Ik 
bedenk nooit een voorbeeld wanneer ik iets uit wil leggen, maar als ik een 
interessant of leuk verhaal hoor, onthoud ik dat tot de juiste gelegenheid zich 
voordoet om het als een voorbeeld te gebruiken.’ 
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