
 
 

 

Shalom Chaweriem!  
 

Daarna moet Aäron, de hogepriester, de bok slachten die als zondoffer voor het volk 
bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. …en dat op het verzoendeksel 
en vóór het verzoendeksel sprenkelen.                          Uit Leviticus 16:15 (lees Leviticus 16)  
 

Zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen            Jesaja 52:15a 
 

Maandag 28 september is het Yom Kippoer, Grote Verzoendag. De belangrijkste Joodse 
feestdag. De meeste Joden vasten op deze dag en bezinnen zich met boete en berouw 
op hun zonden van het afgelopen jaar. Een emotionele tijd met een prangende vraag: 
Wordt mijn naam het komende jaar weer ingeschreven in het ‘boek des levens’?  
 

Ondanks dat de tempel er niet meer is, wordt Yom Kippoer nog altijd gevierd, zij het in 
aangepaste vorm en zonder de besprenkeling van het verzoendeksel met het bloed van 
een offerdier. Het is een Bijbels feest door God aan Zijn volk gegeven. Onder het Oude 
Verbond werd op deze dag door de hogepriester verzoening bewerkt voor alle zonden 
van de Israëlieten. De hogepriester betrad dan het Heilige der Heiligen en besprenkelde  
bloed op en voor het verzoendeksel dat de Verbondsark bedekte.  
 

In Romeinen 3:25 schrijft Paulus dat God Hem openlijk heeft aangewezen als middel tot 
verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Christus is het verzoeningsoffer voor de zonden. 
Door het geloof in Zijn bloed is er vergeving en reiniging van zonden én is er verzoening 
met  God mogelijk. Wat een boodschap van hoop en van troost voor alle volkeren!  
 

En wat zo mooi is: waar in onze Bijbel middel tot verzoening staat, lezen we in het Grieks 
hilasterion, dat letterlijk ‘verzoendeksel’ betekent (in het Hebreeuws kappōret). Christus 
is het ‘geestelijk verzoendeksel’ waarop het volk Israël - en ook wij als niet-Joodse 
gelovigen - mogen pleiten. Allen die in Hem geloven, ontvangen vergeving en reiniging.   
 

Wat moet het voor een Jood een geweldig moment zijn als hij in de Yeshua-Jezus het 
ware Verzoendeksel gaat ontdekken. En dat hij door Gods genade het antwoord vindt op 
zijn zoektocht naar vrede en zekerheid van eeuwig leven! Louis Goldberg was zo iemand. 
Hij zocht met heel zijn hart naar vergeving van zonden in de plechtigheden van Yom 
Kippoer, maar vond deze niet. Totdat hij Yeshua leerde kennen. En hij getuigt ervan: 
https://cip.nl/64441-jom-kippoer-vergeving-van-zonden-ook-voor-mij 
 

GEBED 
Bid je mee dat voorafgaand aan én tijdens Yom Kippoer - juist nu Israël weer in Lock down 
is - veel Joodse mensen Gods genade en de vergeving in Christus zullen ontdekken?   

 
    Interkerkelijke Groep Israël  24 september 2020 
                     www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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AGENDA 
Maandag 28 september - Yom Kippoer (Grote Verzoendag) 
Elke maandag- en donderdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum 
Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Zondag 4 oktober - Israëlzondag: https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/ 
Vrijdag 16 t/m zondag 18 oktober - Israëlweekend CVI in Vierhouten. Info/opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israelweekend-in-vierhouten 
 

INFO 
Boeiend artikel over de vraag ‘Waar is de gouden Ark van het Verbond gebleven?’ 
https://christenvandaag.nl/Artikelen/Waar-is-de-Ark-van-het-Verbond-gebleven/ 
Mooi compact en verhelderend artikel over Yom Kippoer:  
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/jom-kippoer 
 

FILMPJES 
Pakkende korte heldere videoboodschap van Gods trouw voor Israël: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/videos/video-bid-mee-voor-de-vrede-van-jeruzalem 
 

WIST JE DAT 
Tijdens Yom Kippoer het openbare leven volledig stil ligt? De straten dan vrijwel leeg 
zijn en Ben Goerion Airport zelfs gesloten is? Er ook geen radio- of tv-programma’s 
worden uitgezonden? Het voor de meeste Joden een vastendag is? Religieuze Joden 
de dag vnl. doorbrengen in de synagoge of in gebed? De dag wordt afgesloten  met 
het blazen op de sjofar ter proclamatie dat God Koning van de hele aarde is?  
 

TOT SLOT - GEDACHTENPRIKKEL 
Schilder Marc Chagall’s vrouw over haar jeugdherinneringen aan de Joodse feesten: 
‘De christenen hebben helemaal geen vrees voor God. Ze lachen zelfs op Yom Kippoer.’  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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