
DE LIEFDE VAN EEN KIND 
 
Een rijke Jood was zo gek op zijn enige zoon dat hij besloot hem nog tijdens zijn 
leven al zijn bezittingen te schenken. Het geld steeg de jongeman echter naar 
het hoofd en hij begon zijn vader steeds slechter te behandelen. Tenslotte 
stuurde hij hem de deur uit en restte de oude man niets anders dan te bedelen 
om in leven te blijven.  
 
De jaren gingen voorbij en op een dag belde de bedelaar, ten einde raad, aan bij 
het huis van zijn zoon. Toen zijn kleinzoon de deur opende, smeekte hij hem zijn 
vader te vragen om een jas als bescherming tegen de snijdende kou. 
 

 
 
Na veel gezeur kreeg de kleinzoon toestemming een oude jas van zolder te halen. 
Eenmaal op zolder pakte de jongen een schaar en begon de jas doormidden te 
knippen. De vader, die vond dat zijn zoon wel erg lang wegbleef, besloot 
poolshoogte te nemen en zag de jongen met de doorgeknipte jas. Toen hij hem 
verwonderd vroeg wat hij gedaan had, antwoordde de jongen: “Kijk vader, de 
ene helft geef ik aan opa en de andere helft bewaar ik voor u wanneer u oud 
bent.” 
 

Op dat moment realiseerde de man zich wat hij zijn vader had aangedaan. 
Ontroerd nodigde hij hem binnen en behandelde hem de rest van zijn leven met 
alle eerbied die hij verdiende. 
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