
 
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid 
is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!          Psalm 117 
 

De laatste meditatie voor de zomervakantie sluiten we af met de kortste psalm, 
vroeger door de boeren ook wel de ‘hooipsalm’  genoemd. Want als men tijdens het 
hooien weinig tijd had om te eten en af te sluiten met Bijbellezen, werd vaak Ps. 117 
gekozen. Bijbellezen overslaan  ging tegen de traditie  in en was dus geen optie. Psalm 
117 mag dan kort zijn: de boodschap ervan is krachtig. Het is een oproep aan alle 
volken om JHWH, Israëls Verbondsgod, te prijzen. En staat zelfs in de gebiedende wijs!  
 

Waarom God prijzen? Vanwege Gods goedertierenheid en eindeloze trouw over Zijn 
volk. Het is alsof het Joodse volk beseft: voor zo’n grote trouw is het niet voldoende 
dat alleen wij, Joden, de Eeuwige prijzen.  Hier moet heel de wereld mee instemmen!  
 

Israël is hier eigenlijk de voorzanger in het koor van de mensheid. Israël is door God 
uitgekozen om Zijn instrument op aarde te zijn (Genesis 12:3). Het was en is de missie 
van het Joodse volk dat door haar heen andere volken zouden erkennen dat JHWH,  
Schepper van hemel en aarde, de enige God is Die geloofd en geprezen moet worden.  
 

Ieder mens en volk kan Gods grote daden, die van Zijn goedheid en trouw getuigen, 
waarnemen: in de natuur, in Gods Woord, door Israël heen, door het Evangelie, 
enzovoort. Net als de psalmdichter spoort ook Paulus ons aan: Wees vrolijk, heidenen, 
met Zijn volk! Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! (Romeinen 
15:10-11). Psalm 117 verwijst daarmee óók naar de Grote Dag die gaat komen 
wanneer alle volken de God van Abraham, Izaäk en Jakob zullen vereren en 
grootmaken. Waar een kleine psalm al niet groot in kan zijn. Soli Deo Gloria! 
 

GEBED 
Al is samen zingen momenteel beperkt toegestaan, mag er toch steeds een loflied op 
onze lippen zijn voor JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!  Loof de HEERE, alle 
heidenvolken; prijs Hem, alle natiën! En vergeet daarbij niet om in de vakantietijd voor 
Israël te blijven bidden en het Joodse volk te zegenen.  
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WIST JE DAT  
Het internetgebruik in ultraorthodoxe wijken sinds de uitbraak van het coronavirus 
fors is gestegen? Dit opmerkelijk is omdat internet door veel ultraorthodoxe 
rabbijnen niet wordt toegestaan? Men verwacht dat het internetgebruik ook na de 
crisis zal doorzetten? St. Israël en de Bijbel momenteel aan twee websites bouwt, één 
met de Hebreeënbrief in het Hebreeuws, Jiddisch en Engels en één met het complete 
O.T. en N.T. in het Hebreeuws en Jiddisch? Men hoopt en ook vooral bidt dat vele 
ultraorthodoxe  Joden t.z.t. de weg naar  een van deze  twee websites zullen vinden?   
 

AGENDA  
Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk 
met gelegenheid tot vragen. Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream/ 
 

INFO  
Boeiend artikel Israël Today ‘Joodse houding ten opzichte van Jezus verandert’: 
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38300/language/nl-NL/Default.aspx  
 

FILMPJES 
Psalm 117, live uit Jeruzalem: https://www.youtube.com/watch?v=gDOLJZG1vZQ 
Hier vrolijk je toch van op? - https://www.youtube.com/watch?v=FzMZg-FPRK0 
Over de relatie tussen Den Haag en Jeruzalem: https://vimeo.com/356856050 
 

JOODSE WITZ 
Toen rabbi Naftali Ropczycer nog een jongetje was, zei een rijke Chassid tegen hem: 
“Je krijgt van mij een zilveren gulden als je mij vertelt waar God woont.” Naftali 
antwoordde: “U krijgt van mij 2 zilveren guldens als u mij vertelt waar hij niet woont.” 
 

TOT SLOT  
Israël is het uitverkoren (uitgekozen) volk; niet omdat God vooral en exclusief van dit 
volk houdt, maar omdat Hij van de hele wereld houdt.         Oscar Lohuis 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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