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Shalom Chaweriem!

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig
blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot
in eeuwigheid. Psalm 125:1-2

Deze psalm is een pelgrimslied dat men zong als men ‘opging’ naar Jeruzalem om God
te aanbidden, zoals tijdens de grote feesten. De psalmdichter spreekt in prachtige
beelden vol overtuiging dat zij die op de Heere God vertrouwen veilig zijn.

Hij vergelijkt ze met de berg Sion, die bezongen wordt als onwankelbaar en veilig. De
berg waarop de stad van David, het oude Jeruzalem, oorspronkelijk was gebouwd. En
al was deze berg strategisch gunstig gelegen en goed verdedigbaar, toch lag haar
kracht uiteindelijk niet in haar positie, maar in haar Beschermer, in God. Zoals Hij de
stad op deze berg zal beschermen, omdat Hij Zich aan die stad verbonden heeft, zo
zal Hij hen beschermen die op Hem vertrouwen, zelfs als ze niet in de stad wonen.

Vanuit een andere invalshoek wordt de beeldspraak uitgewerkt. Zoals Jeruzalem - nu
wordt de stad zelf genoemd - door bergen wordt omringd, zo omringt de Heere Zijn
volk. Jeruzalem lag dan wel op de berg Sion, maar rondom deze berg lagen hogere
bergen. Sion was eigenlijk een bescheiden heuvel. De Olijfberg echter lag 66 meter
hoger, de berg Scopus lag 76 meter hoger, de berg in het westen lag 33 meter hoger
en de berg Ras el-Mekkaber lag 53 meter hoger dan de berg Sion.

Deze bergen vormden als het ware een muur, een eerste verdedigingslinie, rondom
de stad. En zo is God rondom Zijn volk! Hij is boven Zijn volk verheven en omringt het.
Hij beschermt Zijn volk, net zoals een leger dat rondom de stad gelegerd is om deze
te beschermen. En deze bescherming is niet slechts een momentopname, het is een
permanente toestand (vers 2). Tot in eeuwigheid! Al weten we ook dat God Zijn
beschermende aanwezigheid soms - vanwege zonden van het volk - tijdelijk kan
terugtrekken waardoor de vijanden de stad Jeruzalem konden veroveren. Deze psalm
is een krachtige bemoediging, zowel voor ‘Jood als voor Griek’.

GEBED
Dank de Heere God voor alle zegeningen die wij dankzij het Joodse volk hebben
ontvangen. Zegen het Joodse volk en bid voor de vrede van Jeruzalem.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

AGENDA
Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israélcentrum in Nijkerk
met gelegenheid tot vragen. Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream/

INFO
Alfred Muller over de vraag ‘Hoe zit dat eigenlijk met de Berg Sion?’
https://alfredmuller.net/2012/05/26/de-berg-sion/

FILMPJES

Een zeer boeiend en interessant filmpje dat gaat over de eerste ‘christelijke kerk’ in
Jeruzalem: https.//www.youtube.com/watch?v=spPeRpAegFO0

Geniet van het prachtige lied ‘Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim Shel Zahav’
door Christian Verwoerd: https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk

JOODSE WITZ

De Joodse koetsier van de rabbijn smeert de wagenwielen en brabbelt intussen een
gebed. Een Pool, die er toevallig naast staat, zegt vol afschuw tegen de rabbijn: “Zelfs
onder het bidden smeren jullie de wielen!” “Omgekeerd,” verklaart de rabbijn, “zelfs
bij het smeren van de wielen bidden wij.”

TOT SLOT
Wie het N.T. wil bestuderen, zonder het O.T. erbij te betrekken, is als iemand die
zonder begane grond een eerste verdieping wil bouwen. David Stern, Joodse gelovige

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.



https://christenenvoorisrael.nl/livestream/
https://alfredmuller.net/2012/05/26/de-berg-sion/
https://www.youtube.com/watch?v=spPeRpAegF0
https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk

