
 
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door 
de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen.                           Psalm 118:22-23 
 

Bij het lezen van dit vers denk ik altijd aan de Here Jezus. En terecht, gezien de NT-teksten  
waar deze woorden worden aangehaald (o.a. Luk. 20:17; Hand. 4:11 en 1 Pt. 2:4, 7).  
Maar waar dacht de psalmdichter eigenlijk aan toen hij over de steen en over de bouwers 
schreef? En zou het zo kunnen zijn dat op deze verzen meerdere toepassingen mogelijk 
zijn, zoals veel vaker in de Bijbel het geval is?  
 

Psalm 118 gebruikt hier een beeld uit de oude bouwwereld. Waarschijnlijk was de  
hoeksteen de grote steen op de hoek van het fundament van het gebouw. Hoewel 
sommigen denken dat het de sluitsteen of de top van een boogconstructie was, maakt 
eenzelfde uitdrukking in Jes. 28:16 de opvatting van de steen aan de basis van het 
gebouw aannemelijker. De bouwers zijn de deskundigen. Zij verwierpen een bijzondere 
steen als ongeschikt voor dit doel. Hun oordeel echter was volkomen onjuist. 
 

Er zijn mensen die denken dat de psalmist bij de steen gedacht heeft aan Israël. Terwijl 
omliggende volken gering dachten van Israël, bleef Israël als door een wonder in menige 
strijd overeind staan. God verkoos juíst dit volk om hoeksteen te zijn in Zijn Reddingsplan.  
 

Anderen zoals Calvijn en velen met hem denken bij de steen aan David, die door de 
bouwers - Saul en andere machthebbers van Israël - werd veracht, ondeugdelijk 
bevonden en verworpen, maar die door God tot hoeksteen verkozen is. Hij werd koning 
van Israël én de voorvader van de Messias, de Redder van de wereld, van Jezus Christus.  
 

Maar bovenal zijn de woorden van vers 22 vervuld in Davids Zoon, de Messias Zelf. Hij is 
‘de steen, verworpen door de bouwers, die tot een hoeksteen is geworden’. Opvallend 
dat in de Targoem (Aramese vertaling van Hebreeuwse teksten van OT-boeken) in plaats 
van over steen gesproken wordt van 'een jonge man onder de zonen van Jesse (Isaï)', 
terwijl in plaats van hoeksteen gelezen wordt 'koning en heerser'. Rabbijnse geschriften 
betrekken de verzen over de steen op Abraham, op David en (in het latere Jodendom) 
ook op de Messias. Lees hierbij het prachtige verhaal in de extra bijlage. 
 

Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen.  Soli Deo Gloria  
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             Hoeden in vele soorten en maten 

 

GEBED 
Bid dat velen,  Joden en niet-Joden,  in deze tijd de Hoeksteen  mogen  leren kennen. 
 

AGENDA 
Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk 
met gelegenheid tot vragen.  Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream/ 
 

INFO  
Een leuk, enigszins verouderd, artikel over een Joodse hoedenwinkel in Antwerpen: 
https://www.trouw.nl/nieuws/elke-hoed-is-hier-anders~bb026b41/ 
 

FILMPJES 
Hebreeuwse Worship Psalm 118: https://www.youtube.com/watch?v=4X4L9yTP7bc 
Geniet even van Jeruzalem:  https://www.youtube.com/watch?v=JC5AySbr4RE 
 

WIST JE DAT 
Psalm 118 de afsluiting van het Hallel (Psalm 113-118) vormt, liederen die in de Joodse 
eredienst werden gereciteerd en gezongen bij Pascha, Pinksteren en Loofhutten? 

Psalm 118 dus ook behoord tot de lofzang, die de Here Jezus met Zijn discipelen 
gezongen heeft aan het einde van de paasmaaltijd (Mark. 14:26)? Het Hallel in het 
latere Jodendom hoe langer hoe meer  een eschatologisch-messiaanse  uitleg  kreeg? 
 

TOT SLOT  
Gods licht (Ps. 119:105) schijnt niet achteruit, maar laat het pad zien dat voor ons ligt. 
Alles wat de Bijbel zegt over wat voor ons ligt, behoort tot het gebied van de profetie. 
Er is op dit moment geen duidelijker teken dan Israël. Dat heeft niets met Israël-gekte 
te maken, maar alleen met een vooruitziende blik.     Ludwig Schneider in Israël Today 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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