
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in 
duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed 
aan Izak. Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een 
eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw 
erfelijk bezit is.             Psalm 105:8-11  
 

Lees voordat je verder gaat eerst de hele psalm even! Het is zo’n prachtig lof- en 
danklied op Gods grote wonderdaden in de geschiedenis van Israël, vanaf de 
verbondssluiting met Abraham tot aan de intocht in Kanaän.  
 

Opvallend is dat er in deze psalm geen aandacht wordt besteed aan het gedrag en de 
misdragingen van het volk. Ook gaat het niet over Gods genade en vergevende liefde. 
Het gaat vooral over Zijn daden van bevrijding en bescherming. En daarvoor wordt Hij 
geprezen. De psalm is dan ook als het ware omzoomd met lofprijzing  (vers 1-3, 45b).  
 

Treffend is de nadruk die gelegd wordt op Gods verbond met Israël én op de belofte 
van het land Kanaän! Deze twee - het verbond en de landsbelofte - vormen de basis 
voor Gods grote daden aan Israël. En deze twee zijn niet van tijdelijk aard, maar 
gelden tot in duizend generaties. Dat betekent zoiets als ‘altijddurend’, voor eeuwig. 
 

De psalm getuigt van Gods trouw aan Israël. Destijds in Egypte, maar ook later in de 
tijd van de richters en de koningen. Mede door de zonden van het volk braken soms 
zware tijden aan.   Maar  in dit alles  bleef God trouw aan  Zijn verbond met Zijn volk.   
 

In de christelijke traditie is vaak gedacht dat de Kerk in plaats van Israël is gekomen. 
Psalm 105 laat echter zien dat Gods verbond met Abraham nog steeds van toepassing 
is op het Joodse volk en toont dat er ook ruimte is om aan de landsbelofte vast te 
houden. Daarmee is deze psalm een bron van hoop voor het Joodse volk.  
 

Dr. M. L. Brown heeft geschreven: “Stel dat het mogelijk was, dat God (ondanks Zijn 
onvoorwaardelijke en eeuwige beloften) Israël in de steek zou laten; dan zou Hij ook 
de Kerk in de steek kunnen laten! Stel dat het mogelijk was, dat God Israël door een 
ander volk kon vervangen; dan zou Hij dat ook met de Kerk kunnen doen!” Nadenker! 
 

GEBED 
Bid voor de Messiaanse Gemeenten in Israël. Ze hebben het niet gemakkelijk vanwege  
weerstand uit ultraorthodoxe hoek.  Bid daarbij vooral  voor de gemeente in Dimona.  

     Interkerkelijke Groep Israël - 11 juni 2020 
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        Negev woestijn, een prachtige plek! 

 

AGENDA 
Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk 
met gelegenheid tot vragen.    Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream/ 
 

INFO  
Beluister hier het seminar ‘Geen opwekking zonder Israël’ dat Oscar Lohuis heeft 
gegeven  tijdens  Opwekking 2020:     https://m.youtube.com/watch?v=I1rhR78KO3U 
 

FILMPJES 
Zolang u niet naar Israël kunt komen… : https://www.joods.nl/2020/05/zeven-
manieren-om-israel-vanuit-uw-stoel-thuis-te-bezoeken/ 
 

JOODSE WITZ 
Tijdens een weldadigheidsbal vraagt een luitenant aan een Joods meisje: “Geef mij 
een glas champagne, schone Rebekka!” Waarop het meisje hem antwoordt: ”U 
vergist zich. Rebekka gaf de kamelen water te drinken, geen champagne!” 
 

WIST JE DAT  
Er in Israël door het warme zonnige klimaat veel soorten groente en fruit geteeld 
worden zoals avocado’s, granaatappels, citrusfruit, diverse kruiden en olijven? De 
kwaliteit hiervan uitstekend is? De Jaffa-sinaasappels beroemd zijn? Deze al bijna 100 
jaar naar Europa geëxporteerd worden? Maar liefst 90% van het fruit en de groente 
op de Israëlische markt van eigen bodem is? Er veel wordt gekookt met verse 
groenten en kruiden van eigen bodem?  Israël culinair een zeer aantrekkelijk land is?  
 

TOT SLOT  
Over sommige dingen valt niet te discussiëren. Gods verbond met Israël is er een van. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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