
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Toch worden wij dag na dag om U gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.                                                                          
Psalm 44:23 (lees voor het verband de hele Psalm) 
 

Op dinsdag 21 april jl. was het Yom Hashoah (letterlijk ‘de dag van de vernietiging’). 
De dag waarop de Joodse slachtoffers van de 2de WO werden herdacht, evenals het 
Joodse verzet tegen de nazi's. Indrukwekkend is het als op die dag om 10:00 uur in 
Israël het luchtalarm afgaat en de hele (Joodse) bevolking twee minuten stilte in acht 
neemt. Zelfs het verkeer ligt dan even stil waarbij men naast de auto gaat staan.  
 

Een dag later las ik in mijn stille tijd Psalm 44. Een gebed van Israël in een periode 
waarin het Joodse volk gruwelijk leed. Men denkt onder de Syrische koning Antiochus 
IV Epifanes. Bij het lezen van deze psalm werd ik echter ook zo bepaald bij het lijden 
van het Joodse volk tijdens de Shoah, de Holocaust. Zou het misschien kunnen zijn dat 
deze psalm óók een verwijzing in zich meedraagt naar deze duistere periode van de 
recente geschiedenis?   
 

Zo stuitte ik bijvoorbeeld op de woorden van vers 12: U hebt ons als slachtvee 
uitgeleverd. En vers 20:  Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met 
diepe duisternis bedekt. En vers 23: Toch worden wij dag na dag om U gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht. Het deed me eraan denken hoe Joden werden 
gehaat en opgejaagd, hoe ze moesten onderduiken, hoe ze werden afgevoerd in 
treinen en veewagens (vgl. met vers 23b) naar concentratiekampen in Auschwitz, 
Dachau en Sobibor en velen van hen daar uiteindelijk in de gaskamers omkwamen.  
 

Op 21 april werden de zes miljoen Joodse slachtoffers herdacht. Abel Herzberg 
schreef ooit: “Er zijn in de 2de WO geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één 
Jood vermoord en dat zes miljoen keer.” De Holocaust is nauwelijks in woorden te 
vatten, laat staan te verklaren. Maar één ding is zeker: God kent het lijden van Zijn 
volk, Hij tilt er zwaar aan. Hij kent deze zes miljoen Joden bij name en vergeet ze niet. 
 

GEBED 
Psalm 44 eindigt met de bede: Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw 
trouw. Een gebed tot God om verlossing. Laten we dit gebed met en voor Gods volk 
meebidden en hen zegenen. Op grond van Gods trouw die reikt tot aan de wolken! 
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          Hall of Names in  Yad Vashem, Holocaust Museum Jeruzalem 

 

AGENDA 
Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk 
met gelegenheid tot vragen. Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Zaterdag 16 mei - Nations Bless Israël, jaarlijkse initiatief om Israël en de volkeren te 
zegenen: https://pillaroffire.nl/2020/03/nations-bless-israel-zaterdag-16-mei-2020/ 
 

FILMPJES 
Terugblik Yom Hashoah 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=bK04eWClVHo 
Indrukwekkende beelden van het eerste transport van Westerbork naar Auschwitz 75 
jaar geleden - https://www.youtube.com/watch?v=XaLQ9RXB--Y 
Be'elohim - Psalm 44:8 gezongen door Miqedem: 
https://www.youtube.com/watch?v=xSgDonFfrpo 
 

INFO 
Informatieve site over Yad Vashem - https://yadvashem.nl/over-yad-vashem/ 
Indrukwekkende fotocollage Yad Vashem - https://www.gettyimages.nl/fotos/yad-
vashem?mediatype=photography&phrase=yad%20vashem&sort=mostpopular 
 

WIST U DAT 
De helft van de Nederlandse doden (200.000) tijdens de 2de WO Joden waren? 
Auschwitz het enige concentratiekamp was waar Joden werden getatoeëerd? Er ten 
tijde van de Holocaust ongeveer 250.000 Joodse mensen waren die in Yeshua 
geloofden? Duizenden van hen omgekomen zijn in het getto van Warschau? 
 

TOT SLOT  
Er is geen volk op aarde waar wij christenen meer mee hebben dan met Israël.  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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