POERIM IN DE RECENTE GESCHIEDENIS - DEEL 2

Door Stef Looijen - maart 2020

Poerim is een uitbundig en vreugdevol Joods voorjaarsfeest ter gedachtenis
aan de uitredding van het Joodse volk zoals beschreven is in het Bijbelboek
Esther. Poerim behoort niet tot de feesten die door God Zelf zijn ingesteld als
Zijn eeuwigdurende feesten. Esther en Mordechai hebben dit feest ingesteld
voor het volk Israél. Poerim is dus wel een Bijbels feest, maar heeft een ander
geestelijk gewicht dan de Bijbelse feesten van de Heer zoals we die vinden in
Leviticus 23. In dit tweede en tevens laatste deel van de artikelserie ‘Poerim in
de recente geschiedenis’ leest u het vervolg op een aantal verbluffende
overeenkomsten tussen Poeriem en de moderne geschiedenis van 1945-2020.
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Poeriem en Irak (Babylon)

Wijlen Saddam Hoessein, de oud-dictator van lIrak, leed eveneens aan
grootheidswaanzin. Hij was een groot bewonderaar van het oude Babylon en van
de uit de Bijbel bekende koning van Babel, Nebukadnezar. Saddam ging hierin
zelfs zo ver dat hij zichzelf op alle mogelijke manieren met Nebukadnezar
vergeleek. Hij stak dit ook niet onder stoelen of banken. Dikwijls noemde hij
zichzelf 'de moderne Nebukadnezar'. In allerlei situaties heeft Saddam zich ook
als Nebukadnezar laten afbeelden.

Wat Saddam het meest in Nebukadnezar bewonderde, was het feit dat deze
Jeruzalem had veroverd en de tempel had verwoest. Het was dan ook de droom
van Saddam om net als Nebukadnezar de geschiedenis in te gaan als degene die
Jeruzalem heeft veroverd en het Joodse volk heeft vernietigd. Het zou echter
totaal anders lopen.



De mislukkingen van Saddam Hoessein

In 1979 greep Saddam Hoessein de macht in Irak. Datzelfde jaar maakte de
Khomeini revolutie een einde aan het regime van de Perzische sjah. In de
veronderstelling dat Iran door de revolutie erg verzwakt was, begon Irak (lees:
Hoessein) in september 1980 een oorlog met Iran. Deze oorlog heeft tot augustus
1988 geduurd. Miljoenen Irakezen en Iraniérs verloren het leven.
Honderdduizenden kinderen werden ingezet en kwamen om. Saddam aarzelde
niet om biologische en chemische wapens te gebruiken. Eind 1988 eindigde de
oorlog onbeslist. Irak en Iran waren economisch totaal failliet.

Al in 1981 bombardeerde Israél de Irakese atoomreactor Osirak en voorkwam
daarmee dat Saddam atoomwapens tegen Israél en de wereld kon gebruiken.

In 1989 nodigt Saddam de hele wereld uit om getuige te zijn van het begin van
de herbouw van Babylon. De brochure die de gasten krijgen, toont een foto van
Saddam verkleed als Nebukadnezar. Vooruitlopend op de feiten heeft Saddam
zich toen alvast de titel 'bevrijder van Jeruzalem' en 'kalief van het Oosten'
gegeven. Arbeiders uit Irak, Egypte, China, Zuid-Korea en Soedan werkten
jarenlang aan de herbouw van Babylon en de paleizen van Nebukadnezar.

Paleis van Saddam in het nieuwe Babylon

In augustus 1990 begaat Saddam Hoessein zijn volgende vergissing. Omdat Irak
geld nodig heeft, laat Saddam voor de olie buurland Koeweit bezetten. Daarmee
jaagt hij een groot deel van de wereld tegen zich in het harnas. Een internationale
coalitie onder Amerikaanse leiding begint de eerste Golfoorlog om Koeweit te
bevrijden.

Poeriem 1991 - Saddam verslagen

Hoewel Israél part nog deel aan deze oorlog heeft, probeert Saddam de coalitie
die zich tegen hem heeft gericht te verdelen door Israél met Scud-raketten aan
te vallen. Het Israélische volk - onder wie velen zwaar getraumatiseerd zijn door
de gaskamers van nazi-Duitsland - leeft een maand met het gasmasker bij de
hand. Dit in de veronderstelling dat veel van de Scuds met gas geladen zijn.



Gelukkig blijft de schade in Israél vrij beperkt. En ook de coalitie geeft geen krimp.
Tijdens Poeriem 1991 komt het verlossende bericht: Saddam en zijn troepen zijn
verslagen. De gasmaskers kunnen af, de Poeriem maskers kunnen op. Om
strategische redenen laten de Amerikanen Saddam aan de regering. De Irakese
macht en die van Saddam zijn echter gebroken.

Hoe Saddam toch nog op Nebukadnezar leek

In 2001 vinden op 11 september door Al-Qaida uitgevoerde aanslagen plaats op
het World Trade Center en het Pentagon. Bijna 3.000 Amerikanen verliezen het
leven. Hoewel het vrij zeker is dat Saddam en Irak geen aandeel hebben in de
aanvallen van 9/11 (nine eleven), besluit de Amerikaanse regering onder leiding
van president Bush om definitief met het Saddam regime af te rekenen. In maart
2003 start een internationale coalitie onder Brits-Amerikaanse leiding een oorlog
tegen Saddam, 12 jaar na het einde van de eerste Golfoorlog. Al in april 2003
stort het Iraakse bewind in. Saddam vlucht en duikt onder. Hij blijft meer dan een
half jaar vermist.

Er is veel in de Bijbel geschreven over Nebukadnezar. In Daniél 2 lezen we over
hem: “Nebukadnezar werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras
als de runderen, door de dauw van de hemel werd zijn lichaam bevochtigd totdat
zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die van de vogels.”
In december 2003 wordt Saddam gevonden in een hol onder de grond. Wat in
Daniél over Nebukadnezar vermeld staat, kan nu letterlijk over Saddam
geschreven worden.

Na een lang proces wordt Saddam op 30 december 2006 opgehangen. Hoewel
hij zelf als militair om executie gevraagd heeft, ondergaat Saddam hetzelfde lot
als de zonen van Haman en de nazi's van Neurenberg.

Iran en Poeriem
Het is opmerkelijk dat het land waar het boek Esther zich heeft afgespeeld (Iran,
Perzi€), nu de grootste vijand van Israél en van het Joodse volk is.



Keer op keer laat het Iraanse regime van ayatollahs weten dat ze de Joodse staat
Israél zullen vernietigen. Op allerlei manieren, ook via hun terreurorganisaties
zoals onder andere Hezbollah in Libanon en Syrié en Hamas in de Gaza strook,
is men daar voortdurend mee bezig.

In 2011 besluit Iran de graven van 'de Joden Esther en Mordechai' in de Centraal-
Iraanse stad Hamadan de status van pelgrimsoord te ontnemen. Bijna waren
deze graven al door een woedende menigte vernietigd. Volgens World Israél
Nieuws heeft de Iraanse regering in februari 2020 besloten om de graven van
Mordechai en Esther te ruimen om vervolgens op die plek een Palestijns
consulaat te bouwen. De Amerikaanse regering Trump heeft hier - volgens
hetzelfde bericht - fel protest tegen aangetekend.

In het huidige Iran krijgt een herziene versie van het boek Esther steeds meer
aandacht. In deze publicaties is Haman juist de held van het verhaal. Ook de
meest recente schoolboeken geven deze versie weer.

In de week dat de Joden Poeriem vieren, vindt in Iran een dag van nationale rouw
en woede plaats om de 'holocaust' te herdenken. Daarmee wordt bedoeld: de
dood van 75.000 Perzen die omkwamen toen de Joden het recht kregen zich te
verdedigen tegen de aanhangers van Haman (Esther 9:16).

Het verhaal van Poeriem blijft actueel. Mochten de ayatollahs van Iran in deze
lijn doorgaan, dan is het een kwestie van tijd of zij ondergaan hetzelfde lot,
hetzelfde Poer van Poeriem (Esther 9:24-26), zoals alle andere Jodenhaters véor
hen.



