
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is 
Israël. Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten 
gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden.                           Exodus 4:22-23 
 

Mozes is door de Here God geroepen om Israël uit de slavernij van Egypte te leiden. En God  
belooft hem de juiste woorden te geven die Mozes tot farao moet spreken (4:11-12). De 
eerste keer dat Mozes naar farao gaat, moet hij beginnen met te zeggen dat het volk Israël 
Gods eerstgeboren zoon is. Dat had farao al aan het denken moeten zetten: dat het volk dat 
hij als slaven behandelde Gods eerstgeboren zoon is. 
 

Immers in de cultuur van het Midden Oosten heeft de oudste zoon een zeer belangrijke 
positie en wordt deze een hoge waarde toebedeeld. Het is de stamhouder, degene die de 
grootste erfenis ontvangt. In het geval van farao zelfs de troonopvolger (Exodus 11:5).  
 

Gods opdracht aan farao is om Zijn eerstgeborene te laten gaan. Helaas is farao er totaal 
niet van onder de indruk. God zegt erbij dat het weigeren van Zijn bevel de dood van de 
eerstgeboren zoon van de farao tot gevolg heeft. Een zeer hoge straf! Tien maal biedt God 
farao een escape aan voordat Hij daadwerkelijk Zijn oordeel over de eerstgeborenen van 
Egypte voltrekt.  Zo treft God farao diep in zijn hart.  Kom dus niet aan Gods eerstgeborene! 
 

Israël is Gods eerstgeboren zoon. Ook voor ons, gelovigen uit de volken is dit belangrijk om 
te weten. Het ademt iets uit van: Ken je plaats. Gods Woord kent een vuistregel en dat is: 
Eerst de Jood, dan de Griek. De Here Jezus zei ooit tegen de Samaritaanse vrouw: Het heil is 
uit de Joden. Wij zijn erbij gekomen. Voor ons, kinderen van God uit de volken, betekent dat 
Bijbels gezien, dat we in zekere zin een oudere broer hebben: het Joodse volk. Dat God een 
eerstgeboren zoon heeft, impliceert óók dat er bij Hem plaats is voor nog andere kinderen.  
 

Israël is Gods eerstgeboren zoon, Zijn erfgenaam en stamhouder van Zijn Zoon, de Messias 
van Israël en Verlosser voor de wereld. Het niet erkennen van Gods eerstgeboren zoon door 
landen en volken, door kerken en christenen, zou dat niet zwaar wegen voor God? Mag het  
voor  ons een stimulans zijn om Gods eerstgeborene te erkennen en de plek te geven die 
het Bijbels gezien heeft. Zowel in ons persoonlijk leven als in dat van onze kerken.    
 

GEBED 
Bid voor verootmoediging onder christenen. Dat we onze hoogmoed ten aanzien van Israël 
opzij kunnen zetten en willen leren van Israël. Dat we de plaats van Israël zullen erkennen 
en Israël willen zegenen. 
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AGENDA 
t/m dinsdag 5 mei - Tentoonstelling ‘Impressies door Peter Wortel’ in Israëlcentrum 
Nijkerk. Met unieke sculpturen en reliëfs gerelateerd aan Israël en jodendom. Info: 
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/tentoonstelling-impressies-door-peter-wortel/ 
 

INFO  
Favoriete Bijbelse recepten: https://eva.eo.nl/index.php?id=241&no_cache=1 
 

FILMPJES 
Pakkend filmpje met Oscar Lohuis over het christelijk antisemitisme:  
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=tkwKV1H9XK4&app=desktop 
https://www.youtube.com/watch?v=fN37TWEeCWU&list=PLlqCsaIub6SyhlOhzNmZx
SVNuW1TErJIO&index=2   -  The Breslev Brothers ‘Tears in Heaven’ vanuit Jeruzalem. 
 

WIST JE DAT  
Israël ook wel de ‘startup nation’ genoemd wordt, een land met veel nieuwe, 
innovatieve bedrijven? Het verbazend is hoe Israël met een kleine bevolking en veel 
tegenstand zoveel nieuwe bedrijven kan oprichten? Uit onderzoek blijkt dat Israël in 
verhouding meer startups heeft dan enig ander land in de wereld? Einstein in 1923 
heeft gezegd dat Israël alleen kan overleven door de intelligentie en technologische 
kennis van zijn bevolking te ontwikkelen?  
 

TOT SLOT  
De mensheid bestaat historisch en principieel uit twee groepen: Joden en niet-Joden. 
Uitspraak Oscar Lohuis 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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