
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van 
Juda, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de 
koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde.            2 Koningen 25:27 
 

We lezen in 2 Koningen 25 hoe de koning van Babel, Nebukadnezar, naar Jeruzalem kwam,  
de tempel en alle huizen verbrandde, de muren van de stad afbrak en een grote slachting 
aanrichtte onder de inwoners. De overblevenen voerde hij mee in ballingschap naar Babel. 
Onder hen was Jojachin, de koning van Juda. En dan volgt een opmerkelijk stukje (vs. 27-30).  
 

Vervolgens haalt de zoon van Nebukadnezar, Evil-Merodach, die het koningschap van Babel 
heeft overgenomen, Jojachin, de koning van Juda (die dan al 37 jaar in ballingschap in Babel 
is) uit de gevangenis haalt en verleent hem gratie. Dit was naar alle waarschijnlijkheid mede 
een daad als gevolg van de troonsbestijging van Evil-Merodach.  
 

Het bijzondere is dat juist deze vrijlating hoop en perspectief biedt voor de Davidische 
koningslijn, waartoe koning Jojachin behoorde. Het is één van de vele momenten in de 
Bijbelse geschiedenis waarop zichtbaar wordt waarover de profeet Nathan profeteerde toen 
hij namens God tot David sprak: Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig 
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn (2 Samuel 7:16). Hier blijkt dat God het huis 
van David niet los laat en dat Hij trouw is aan Zijn Woord en Zijn beloften.  
 

De Davidische koningslijn waaruit de Messias, de Redder der wereld, eeuwen later zou 
voortkomen, werd hier veilig gesteld. Jojachin die slechts 3 maanden in Jeruzalem heeft 
geregeerd en deed wat slecht was in de ogen van de Heere, behoorde tot deze Koninklijke 
lijn. Zerubbabel, een nazaat van hem, vinden we later terug in het geslachtsregister van Jezus 
Christus (lees Mattheüs 1 vers 12 en 16). 
 

God heeft de hele geschiedenis door, er steeds in voorzien dat niets de komst van de Messias 
naar de wereld kon verhinderen. Toen niet, en dat zal ook het geval zijn bij Zijn 2de komst in 
de wereld. Zijn grote heilsplan zal tot voltooiing worden gebracht zoals Hij heeft bepaald en 
heeft voorzegd in  Zijn Woord.  Daar mogen we  vol vertrouwen het jaar 2020 mee ingaan! 
 

GEBED 
Bid voor de Joden die in 2019 alija hebben gemaakt: dat ze voorspoedig Hebreeuws mogen 
leren en een geschikte baan mogen vinden. Bid dat God Joden in de diaspora (verstrooiing) 
een groot verlangen geeft naar Israël en dat zij stappen zullen zetten om alija te maken.  
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     Regenboog boven Jeruzalem 

AGENDA 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari - 2-daage Israëlconferentie voor jongvolwassenen 
in Vierhouten. Meer info: https://www.israelendebijbel.nl/nl/profetie 
Donderdag 6 februari 2020 - Leerhuis Israël met Rabbijn Shimon Evers over het 5de 
en 6de Woord van de Tien Woorden. Locatie De Ark, Heyendaal 10, Ede om 20:00 uur.  
 

INFO  
Indrukwekkend artikel ‘Tien levenslessen van holocaustoverlever Edith Eger’: 
https://eva.eo.nl/artikel/2019/12/10-levenslessen-edith-eger-holocaustoverlever 
Artikel Zoeklicht ‘De geestelijke strijd om Israël en Jeruzalem’: 
https://cip.nl/75535-de-geestelijke-strijd-om-israel-en-jeruzalem 
 

FILMPJES 
Een mooie terugblik op Chanoeka Utrecht 2019: https://youtu.be/uC4ku9n49so 
 

WIST JE DAT  
Het Israëlische leger ‘het leger met de hoogste morele standaard ter wereld’ is? Er 
geen enkel ander leger meer aan doet om levens van onschuldige burgers in oorlogs-
gebieden te sparen? Het leven van burgers zelfs hoger wordt geacht dan het leven 
van de eigen soldaten? In Israël zowel mannen als vrouwen in dienst moeten? Voor 
mannen dit 3 jaar en voor vrouwen dit 2 jaar is? In het leger je afkomst niet belangrijk 
is? Een taxichauffeur in het leger dus zo de commandant kan zijn van een miljonair?   
 

TOT SLOT  
Een held is iemand die zijn mond houdt als hij gelijk heeft.           Jiddisch spreekwoord 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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