
 
 
 

Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver 
weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, 
zoals een herder zijn kudde hoedt.             Jeremia 31:10 
 

Het Joodse volk is het enige volk dat al tweemaal wreed uit hun land is verdreven en 
toch is teruggekeerd om hun land weer op te bouwen. Geen ander volk is dat ooit 
gelukt. De Bijbel vermeldt dat er tweemaal een verstrooiing zou komen, maar ook dat 
er tweemaal een terugkeer zou zijn van het Joodse volk, de eerste uit Babylon en de 
tweede uit alle volken van de aarde. 
 

En inderdaad, we zien dit terug in de geschiedenis. De oude Israëlieten werden naar 
Babel gebracht en kwamen twee generaties later terug. Daarna hebben de Romeinen 
hen onder dwang uit hun land verjaagd. De Joden zijn bijna 2000 jaar uit hun land 
weggeweest totdat de hedendaagse inzameling naar het land Israël begon. De laatste 
120 jaar zijn er al meer dan 4 miljoen Joden teruggekeerd, uit het Noorden, uit het 
Westen, het Zuiden en Oosten. Een letterlijke vervulling van Gods beloften die we 
kunnen nalezen in Jeremia en Jesaja (o.a. Jes. 43:5; 54:7; Jer.31). De terugkeer van 
het Joodse volk is een onomstotelijk bewijs voor de betrouwbaarheid van Gods 
Woord. En wat ook een bemoediging voor ons is: God is trouw aan Zijn beloften!  
 

In bovenstaande profetie in Jeremia roept God de heidenvolken (Hebr. gojim) op om 
te verkondigen dat de Heere, de verstrooier van Israël, het volk ook weer bijeen zal 
brengen. Dit verkondigen is het openlijk en officieel bekendmaken, zoals vroeger een 
heraut voor de koning uitging en zijn wil bekendmaakte in de dorpen en steden.  
 

Vandaag de dag maken we mee hoe God Bijbelleraars uit de gojim gebruikt om de 
verkondiging waarover Jeremia schreef, uit te dragen naar ‘de kustlanden van ver 
weg’. Derek Prince was zo iemand. En Ds. W.J. Glashouwer idem dito. Hij  trekt met 
zijn boodschap de wereld over en richt de aandacht van de toehoorders op dit 
specifieke vers uit Jeremia 31:10 en hij onderwijst: ‘Dit woord gaat in deze tijd voor 
jullie ogen in vervulling’.  
 
GEBED 
Bid voor de sprekers die de hele wereld over reizen om te ‘verkondigen’, om te 
spreken over Gods plan met Israël, de kerk en de volkeren. 
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       Operatie Salomo, mei 1991 

FILMPJES 
Indrukwekkende filmpjes van Operatie Salomo waarbij in minder dan 36 uur in een 
non-stop luchtbrug 14.325 Ethiopische Joden naar Israël werden gehaald: 
https://christenenvoorisrael.nl/2015/05/operatie-salomo/ 
 

AGENDA 
Zaterdag 7 december - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal 
met Henk Rijstenberg. Meer info: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
Tot en met dinsdag 31 december - Tentoonstelling ‘De oorlog vergeet ik nooit meer’ 
in Nijkerk: https://christenenvoorisrael.nl/de-oorlog-vergeet-ik-nooit-meer/ 
Donderdag 12 en 19 december - Feestelijke verwenavond in het Israëlcentrum in 
Nijkerk. Voor meer info:  https://christenenvoorisrael.nl/agenda/feestelijke-
verwenavond-in-het-israelcentrum/2019-12-12/ 
 

WIST JE DAT  
De Bijbel exact vertelt hoe de Joden in de laatste dagen terug zouden keren? Jesaja al 
schreef dat zij eerst over de zee zouden komen en dan door de lucht (Jesaja 60:8-9)? 
Dit  inderdaad precies zo gegaan is? Er in Jeremia 31:8 staat dat er onder de 
teruggekeerden ook ‘zwangeren en barenden’ zouden zijn? Er tijdens de vlucht van 
de Ethiopische Joden in 1991 vijf kinderen geboren werden in het vliegtuig naar 
Israël? Het mogelijk is om Joden te sponsoren om aliyah te maken en terug te vliegen 
naar Israël, zoals ‘een duif naar haar nest’? 
 

TOT SLOT  
De uittocht van Sovjet-Joden kwam nadat de Almachtige tegen dit communistische 
wereldrijk had gezegd: ‘Ik zeg tot het noorden: geef!’           Jan van Barneveld 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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