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Toen wierp Ruth zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen
hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik
een buitenlandse ben? Ruth 2:10

Nadat Boaz van zijn knecht heeft gehoord wie die vrouw op zijn akker is, betoont hij
haar zijn goedheid en moedigt haar aan om op zijn akker te blijven rapen. Dan buigt
Ruth diep voor Boaz en spreekt bovenstaande woorden uit. Haar houding en haar
woorden spreken van een en al nederigheid. Ruth is zich zeer goed bewust van haar
positie als buitenlandse vrouw. Op de vraag waarom Boaz zo genadig voor haar is en
naar haar omziet, vertelt hij wat hij gehoord heeft over haar liefdevolle zorg voor
Naomi en hoe ze zelfs eigen familie én land voor haar heeft achtergelaten.

In Matthels 15 lezen we hoe een Kananese vrouw - ook van buitenlandse komaf - bij
Jezus komt met de vraag of Hij haar bezeten dochter wil helpen. Hij wijst haar er
echter op dat Hij alleen gezonden is naar de verloren schapen van Israél. En dat het
niet juist is het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. De
Heer laat hier zien dat Zijn eerste taak lag bij het volk Israél. De vrouw echter laat zich
door deze woorden niet afschrikken en antwoordt hem: Ja, Heere, maar de hondjes
eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter (vs. 27). Deze
vrouw kende, evenals Ruth, haar positie als buitenlandse. Ook zij toont een nederige
houding, maar durft toch aanspraak te maken op die ene kruimel van Jezus’ genade
die genoeg is om haar dochter te genezen. En hoewel zij niet-Joods is, ontvangt ze
vanwege haar grote geloof genezing voor haar dochter.

Deze twee vrouwen zijn een voorbeeld voor ons. Paulus roept de gelovigen in Rome
nadrukkelijk op zich niet te verheffen boven de Joden (Rom. 11:11-24). Meerdere
malen lezen we in zijn brief de vuistregel ‘eerst de Jood, dan de Griek’. Veelzeggend!
Goddank hebben ook wij vanaf Pinksteren volledig deel gekregen aan het Brood des
Levens. God heeft de scheidsmuur weggehaald en die beiden één gemaakt (Ef. 2:11-
22). Blijft echter staan dat Israél Gods eerstgeborene is en altijd zal blijven. En dat wij
er later bijgekomen zijn. Reden tot blijvende dankbaarheid en tot bescheidenheid.

GEBED
Bid voor de Kerk van Christus dat zij - en wij met haar - mag groeien naar een houding
waarmee ze het Joodse volk meer en meer tot jaloezie zal wekken (Romeinen 11:11).
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AGENDA

Zaterdag 23 november - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal
met spreker Daniel Prins. Meer info: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/
Zondag 1 december - Lezing in Synagoge Apeldoorn door Opperrabbijn Binyomin
Jacobs over ‘Chanoeka, het feest van het licht!’ Info: https://www.joodselezingen.nl/
Zondag 22 december - Viering Chanoeka in Utrecht met voorafgaand de mogelijkheid
tot een gilde wandeling Joods Utrecht. Meer info en opgave: http://chanoeka.info/

INFO

‘Herkennen we de tekenen der tijden?’, artikel uit 2018 maar nog steeds up-to-date:
http://www.israeltoday.nl/Newsltem/tabid/381/nid/35141/language/nl-NL/Default.aspx

FILMPJES

Geniet van Ki El Shomreinu Ata - For You Are God Our Keeper:
https.//www.youtube.com/watch?v=RNAdEykJ3jY

En maak kennis met Irit Offert, Messianic Worship Leader:
https://israelcnn.com/video/messianic/297486763#. W9x-yLOGgiE

JOODSE WIJSHEID

Twee Joden discussiéren met elkaar over de vraag wat relativiteit betekent. Zegt de
ene Jood tegen de ander: als je twee haren op je hoofd hebt is het weinig; als je twee
haren in je soep hebt is het veel.

TOT SLOT

Van de kerk uit de volken zal een blijvende dankbaarheid uitgaan naar Israél, maar
bovenal naar de God van Israél, dat Israél de ‘eerste’ is, die niet de enige is gebleven.
ds. Rien Vrijhof

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.
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