
 
 
 

 
Shalom Chaweriem!  
 
Maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de 
HEERE de deur voorbijgaan.                           Exodus 12:23 
 

Wat zijn we bevoorrecht! Elke dag kunnen we de Bijbel lezen en weer  nieuwe  dingen leren. 
En als je de Hebreeuwse grondtekst erbij betrekt, dan ontdek je nog veel meer rijkdommen 
die je in de Nederlandse Bijbelvertalingen niet terugvindt. Een ervan betreft onze Here Jezus.  
 

Een van de kerkvaders heeft gezegd dat elke bladzijde in de Bijbel zwanger is van Jezus. Je 
kunt ook zeggen dat elke bladzijde van de Tenach (O.T.) wel een verwijzing bevat naar Jezus. 
Er zijn  zoveel verwijzingen naar Hem.  Zeker in de  Hebreeuwse grondtekst  is dit  het  geval.  
 

Zo loopt ons alfabet van A tot Z, het Griekse van Alfa tot Omega en het Hebreeuwse alfabet 
loopt van Alef tot Tav (את). De Here Jezus heeft in het boek Openbaring drie maal van 
Zichzelf gezegd dat Hij de Alfa en Omega is. Omdat Hij  Hebreeuws sprak, heeft Hij 
hoogstwaarschijnlijk gezegd: Ik ben de Alef en de Tav.  
 

Nu is het zo dat in de Tenach de lettercombinatie Alef Tav (את) meer dan 7.000 keer 
voorkomt. Alleen in de Hebreeuwse vertaling! Want in geen enkele Bijbelvertaling is dit 
vertaald. God plaatste de Alef Tav op vele plaatsen in de Tenach. En deze Alef Tav is dezelfde 
als de Alfa en Omega uit het nieuwe testament! Het is zoals Jezus het Zelf zo mooi heeft 
gezegd:  De Schriften  zijn het  die van Mij  getuigen (Joh. 5:39).    Iets om stil van te worden! 
 

In de geschiedenis van Rachab wordt twee maal over het scharlaken koord gesproken. Het 
dieprode koord dat Rachab en haar familie redding bood van de ondergang van  Jericho.  En 
beide keren staat er in de Tenach: את koord van scharlaken draad.   Dit is toch geen toeval?  
 

Ook in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte in Exodus 12 kom je את meerdere keren 
tegen. Bijvoorbeeld in vers 23: Maar als Hij het את bloed zal zien op de bovendorpel en op 
de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan. Opnieuw om stil van te worden! 
Het brengt ons bij het volmaakte Paaslam van God dat voor ieder mens werd geslacht.  Jezus 
Christus verborgen in de Schrift. Komt laten wij aanbidden Die Koning! We wensen u allen 
een gezegend Pesach- of Paasfeest toe! 
 

FILMPJES 
Mooie  muzikale  versie  Pesach:   https://www.youtube.com/watch?v=qervY5HSzqM 
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GEBED 
Wilt u bidden dat tijdens het komende Pesachfeest de ogen en harten van veel Joodse 
mensen mogen opengaan voor Yeshua, het volmaakte Pesachlam van God! 
 

AGENDA 
Zaterdag 20 t/m zaterdag 27 april - Pesachviering  
Vrijdag 30 april - Lezing ‘Licht in de nachten van Israël’ door Otto de Bruijne in Nijkerk: 
Info: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-kunstenaar-otto-de-bruijne-2/ 

Vrijdag 17 t/m zondag 19 mei - TJCII Weekend in Noord-Brabant. Meer informatie en 
opgave: https://www.tjcii.nl/open-dagen/tjcii-weekend-17-19-mei-2019/ 
Dinsdag 28 mei - Excursie naar Joods Zutphen met Christenen voor Israël. Meer info 
en opgave: https://christenenvoorisrael.nl/excursies/ 
 

INFO  
Waarom Pasen en Pesach niet op één dag vallen: https://www.rd.nl/opinie/laat-
pasen-en-pesach-weer-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-vallen-1.608152 
 

WIST JE DAT  
De Pesach-lammeren geboren waren in de velden van Bethlehem? Ze één jaar oud 
moesten zijn? Ze vier keer werden gekeurd? Ook Jezus in Bethlehem geboren is?  Hij 
ook vier maal gekeurd werd, namelijk door Annas, Kajafas, Herodes en Pilatus? 
 

TOT SLOT  
Joodse Messiaanse vrouw: “Voor een Joodse persoon is het tot geloof komen in de 
Joodse Messias geen bekering, maar meer het compleet worden van het geloof.  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
 

 

https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-kunstenaar-otto-de-bruijne-2/
https://www.tjcii.nl/open-dagen/tjcii-weekend-17-19-mei-2019/
https://christenenvoorisrael.nl/excursies/
https://www.rd.nl/opinie/laat-pasen-en-pesach-weer-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-vallen-1.608152
https://www.rd.nl/opinie/laat-pasen-en-pesach-weer-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-vallen-1.608152

