
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding 
maakte, de vijandschap, weggebroken heeft                                                     Efeziërs 2:14 
 

Ooit stond er een omheining of scheidingsmuur (soreg) op het tempelplein. Niet-
Joden mochten deze muur niet passeren en konden daardoor niet offeren en 
aanbidden in de tempel. Alleen het Joodse volk werd voorbij die muur toegelaten. 
Niet-Joden hoorden er dus niet bij. Volgens Josephus stond er de doodstraf op als je 
deze wet overtrad. In Hand. 21:28 werd Paulus beschuldigd dat hij heidenen had 
meegenomen in de tempel en deze had ontheiligd.    Het kostte hem bijna zijn leven! 
 

Paulus kende de soreg. Het is dan ook goed mogelijk dat hij deze fysieke afscheiding 
als illustratie gebruikte om aan te geven dat er in de tijd van het oude testament een 
scheiding was tussen Joden en niet-Joden, een muur van vijandschap. Beiden keken 
op elkaar neer. Maar door het offer van Christus werd deze scheiding opgeheven voor 
alle niet-Joden die in Hem geloofden. En vanaf dat moment is er in Christus geen 
vijandschap meer tussen Joden en niet-Joden! Paulus schrijft dat die beiden - Joden 
en niet-Joden - één nieuw volk, één nieuwe mens zijn geworden (vers 15). Allen die 
Christus hebben aangenomen, Joden en niet-Joden, zijn Gods kinderen geworden. 
 

Wat een voorrecht! Gelovige niet-Joden zijn dus niet langer vreemdelingen of gasten 
meer, maar medeburgers en huisgenoten van God (vers 19). Paulus schrijft zelfs dat 
wij geestelijk gezien kinderen van Abraham zijn (Galaten 3:7). 
 

De Here Jezus kwam niet alleen om het voorhangsel van de tempel te scheuren om 
daarmee de toegang tot God vrij te maken voor de Joden. Hij kwam óók om de 
tussenmuur, die scheiding bracht  tussen de Joden en de niet-Joden, af te breken. Zo 
mag ieder (Jood en niet-Jood) die Christus belijdt in Gods nabijheid komen en bij Hem 
horen! Door het bloed van Christus hebben we allen die geweldige toegang gekregen.  
 
GEBED 
Bid voor de verspreiding van het Evangelie onder Joden en niet-Joden. Voor wijsheid, 
fijngevoeligheid en liefde. Bid dat Gods Geest harten voorbewerkt zodat het zaad van 
Gods Woord ‘in goede aarde’ mag vallen.   
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AGENDA 
Dinsdag 12 maart - CVI Studiedag over Israël met Benjamin Philip en Hanna Luden. 
Vanaf 17:00 uur in Nijkerk. Info: https://christenenvoorisrael.nl/thematalks/ 
Dinsdag 12 maart - Studieavond CVI met ds. Kees van Velzen in Wageningen. Meer 
info: https://christenenvoorisrael.nl/locatie/bevrijdingskerk-wageningen/ 
Vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart - Israëlweekend in Vierhouten. Meer info en 
opgave: https://christenenvoorisrael.nl/israelweekend/ 
Dinsdag 19 maart - Informatie- en verootmoedigingsbijeenkomst in Amersfoort met 
Dirk van Genderen en Gerrit Keunen. Voor meer info zie extra bijlagen.      
 

INFO 
Meer over een steen met inscriptie die in de tijd van Jezus was ingemetseld in de 
zogenoemde ‘tussenmuur’ of soreg waar Paulus aan herinnert in Efeziërs 2:14: 
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/T/Tussenmuur%20afgebroken/1155  
 

FILMPJES 
‘Israel, My beloved land’ - hoe bijzonder is dit lied van Johannes en Esther de Groot, 
lezers van onze nieuwsbrief: https://www.youtube.com/watch?v=vzmJQld8Mgc  
 

WIST JE DAT  
In 1871 een, in Grieks, gegraveerde steen gevonden is die op het Tempelplein heeft 
gestaan? De volledige inscriptie van deze plaquette als volgt luidt: ‘Geen heiden mag 
binnenkomen in het binnenste van de Tempelvoorhof en de daarbij behorende 
gebouwen. Wie daar aangetroffen wordt, is zelf voor zijn dood aansprakelijk’? Deze 
steen met inscriptie te zien is in het Archeologisch Museum in Istanboel? 
 

TOT SLOT  
Een moeder verstaat wat een kind niet zegt - Joodse gezegde 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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