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Shalom Chaweriem!

Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God
overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan
het kruis gespijkerd en gedood. Handelingen 2:23

De opvatting dat de Joden Jezus zouden hebben gekruisigd, heeft in de afgelopen
tweeduizend jaar afschuwelijke gevolgen gehad voor het Joodse volk. De Joden hadden
Jezus vermoord en moesten daarvoor worden gestraft. Honderdduizenden, misschien
zelfs miljoenen Joden zijn als gevolg hiervan gedood. En ja, hoe pijnlijk, door christenen.

Maar wie was er verantwoordelijk voor de dood van Jezus? De Bijbel leert dat de
verantwoordelijkheid hiervoor bij een veel grotere groep mensen ligt. De vier
evangelisten maken duidelijk dat Judas, de priesters, Pilatus, de menigte en de soldaten
allemaal een belangrijk aandeel hadden in het vreselijke drama. En van elke groep wordt
iets vermeld over hun beweegredenen. Judas werd door hebzucht geleid, de priesters
door jaloezie, Pilatus door angst, de menigte door hysterie, en de soldaten door hun
plicht waaraan ze zonder gevoel voldeden. En als we eerlijk zijn, herkennen we deze
mengeling van zonden ook niet in onszelf?

Voor het woord ‘overleveren’” wordt in het Grieks steeds het woord para-didomi
gebruikt, dat overleveren, overhandigen, overgeven en zelfs verraden kan betekenen. Zo
leverde Judas Jezus over aan de priesters. De priesters leverden Hem over aan Pilatus.
Pilatus leverde Hem over aan de wil van de menigte, en de menigte leverde Hem over
om gekruisigd te worden.

Echter, dit is slechts de menselijke kant van het verhaal. Immers, Jezus benadrukte
immers Zelf dat Zijn dood van Zijn kant een vrijwillige daad was. Hij leverde Zichzelf eraan
over en sprak: Niemand neemt het Mij af, maar |k geef het uit Mijzelf (Joh. 10:18).
Hetzelfde woord para-didomi komen we ook tegen in Gal. 2:20: De Zoon van God, Die
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. En in Rom. 8:32 nogmaals: Hij,
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft. God Zelf
gaf Zijn Zoon over aan de dood. En Jezus gaf Zijn eigen leven over tot in de kruisdood.

De dood van Jezus Christus kende zowel een goddelijke als een menselijke kant en werd
toegeschreven zowel aan het plan van God als aan de slechtheid van mensen. Opdat
allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben!
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Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam, 27 januari 2019

GEBED
Bid voor een groeiende verbondenheid van christenen/kerken met het Joodse volk.

AGENDA

Zaterdag 2 februari - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah Veenendaal met
Henk Rijstenberg. Meer info: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/
Maandag 18 februari - Israél bijeenkomst in Apeldoorn over antisemitisme met
Opperrabbijn Binyomin Jacobs, ds. Henk Poot en Eric Vink. Meer info in de bijlage.
Woensdag 20 februari - ‘Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan’ door rabbijn Zvi
Marx. InVeenendaal: http://werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl/420788534

INFO

Artikel van Henk Poot over de oorsprong van de kloof tussen christenen en joden:
https.//cip.nl/cip+/65512-henk-poot-hoe-christenen-en-joden-uit-elkaar-zijn-
gegroeid/GB1SUIEIVnJ20BMYFOIMcRUUGQ

FILMPJES

Een lezer van de nieuwsbrief wees ons op de NOS Nationale Holocaust Herdenking
van zondagavond 27 januari. Deze is terug te zien via: https://www.npostart.nl/nos-
nationale-holocaust-herdenking/27-01-2019/POW 04067576

TOT SLOT

‘Gedenken’ is het tegenovergestelde van ‘vergeten’. ‘Vergeten’ betekent niet alleen
iets uit je geheugen laten gaan en er niet meer aan denken. Het betekent ook:
veronachtzamen, verwaarlozen. Gedenken betekent ook: bewijzen dat je achting en
zorg hebt voor een persoon of zaak die we lief hebben. Jacobus Fruytier (1659-1731)

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

Interkerkelijke Groep Israél wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen
met Israél. ledere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israél.
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