
 
 
 

Shalom Chaweriem  
 
Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook 
verplicht hen met stoffelijke te dienen. Romeinen 15:27b 
 

Een prachtige Bijbeltekst die nogal eens wordt aangehaald door organisaties die ‘weldoen’ 
aan Israël en aan het Joodse volk. We hebben er in de nieuwsbrief al eerder bij stilgestaan. 
Het zijn mooie woorden met een treffende inhoud als je je bedenkt wat wij aan het Joodse 
volk te danken hebben. Denk aan de Messias, aan de Bijbel en het Evangelie. Ze zijn ons  
gegeven door het Joodse volk. Dankbaarheid is dus zeker op z’n plaats. En Israël steunen, op 
welke wijze dan ook,  zou dat dan ook niet onderdeel van het christenleven moeten zijn?  
 

Wat recentelijk opviel bij het lezen van Rom. 15 was de context waarin deze woorden staan. 
Paulus is onderweg naar Jeruzalem om collectegeld te brengen dat hij had ingezameld onder 
de christenen in de Romeinse provincies Macedonië en Achaje (huidige Griekenland) voor 
de arme gelovigen in Jeruzalem (vs. 26). Deze Griekse gelovigen wilden graag voorzien in de 
noden van de gelovige Joden. Volgens Paulus ook passend. Immers hebben zij deel gekregen 
aan de geestelijke weldaden van het Joodse volk? Daarom past het hen om met plezier 
financieel bij te staan. Paulus is overigens sowieso van mening dat financiële hulp aan arme 
christenen bij het christelijke leven hoort. In Gal. 6:10 zegt hij: Laten wij dus, terwijl wij 
gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.  
 

Goeddoen aan onze medemens wanneer het kan, maar vooral aan onze geloofsgenoten. En 
mag ik toevoegen: en helemaal als het om Joodse gelovigen gaat?! 
 

Enige tijd geleden sprak een voorganger van een Messiaanse gemeente uit Israël in 
Nederland. Hij vertelde hoe christenen massaal Israël bezoeken, maar dat er maar weinigen 
zijn die Messiaanse gemeenten bezoeken. Terwijl dat zo nodig is, want Messiaanse 
gemeenten in Israël hebben het niet gemakkelijk. Ze ondervinden veel weerstand. Deze 
voorganger deed een appel aan christenen in Nederland om hen vooral niet te vergeten.    
 

Mogen bovenstaande woorden van Paulus ons aanmoedigen tot ‘weldoen’ aan het Joodse 
volk en in het bijzonder aan hen die de Messias volgen en aan de Messiaanse gemeenten. 
Hetzij door gebed, financiële steun of misschien zelfs - wanneer u in de geweldige 
gelegenheid bent - door het bijwonen van een dienst.  
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                                                                                                                 Dienst Messiaanse Gemeente Kehilat HaCarmel In Haifa 

GEBED 
Wilt u bidden voor de Messiaanse Joodse Gemeenten in Israël? Voor moed, wijsheid 
en vastberadenheid om te evangeliseren onder het Joodse volk, maar ook voor 
financiële middelen die nodig zijn. Mag Psalm 126: 5-6 een bemoediging voor hen zijn. 
 

AGENDA 
Zondag 27 januari - Holocaustherdenking bij Joods Monument Ede om 14:00 uur. 
Voor meer info: http://stichtingjoodsmonumentede.nl/             Van harte aanbevolen! 
Donderdag 7 februari - Leerhuis Israël met Rabbijn Shimon Evers - Vervolg op de 10 
Woorden. Locatie: De Ark, Heyendaal 10, Ede. Aanvang: 20:00 uur. Welkom! 
Zaterdag 9 februari - Studiedag in Amsterdam met Meno Kalisher over ‘Israël en de 
eindtijd’. Meno is voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Voor meer 
info en opgave: https://www.israelendebijbel.nl/studiedag-met-meno-kalisher 
 

INFO  
Comité Gemeentehulp Israël heeft het doel en de visie heeft om Messiaanse 
gemeenten in Israël met gebed en financiële steun te ondersteunen. Uitgebreide 
informatie hierover vindt u op hun website: www.cgi-holland.nl  
 

FILMPJES 
Schitterende beelden van de Dode Zee:     https://youtu.be/riS8xShARmU 
 

WIST JE DAT  
De Messiaanse beweging oud en tegelijk heel nieuw is? Ze in Bijbelse tijden ‘mensen 
van de Weg’ genoemd werden (Hand. 9:2 en 22:4) of ‘de sekte der Nazarenen’ (Hand. 
24:5)? Hand. 21:20 over tienduizenden Joodse gelovigen spreekt die ‘allen ijveraars 
zijn voor de wet’? Messiaanse Joden in Yeshua als Messias geloven, maar in veel 
gevallen ook aan hun Joodse levensstijl en identiteit vasthouden? Sommigen zelfs 
bewust de synagoge blijven bezoeken om waar mogelijk van Yeshua te getuigen? 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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