
 
 

 
Shalom Chaweriem!  
 
Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal 
Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat - 
Genesis 15:18 
 

God beloofde Abraham: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En Hij sloot een 
bloedverbond met hem. Dat betekende dat deze belofte van God eeuwigdurend en 
onveranderlijk is! God bevestigde deze landbelofte later zowel aan Isaak als aan Jakob 
(Gen. 26:3 en 35:12). Maar over welk land gaat het hier? God gaf Zelf nauwkeurig de 
grenzen ervan aan: Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. 
Vierhonderd jaar later gaf God  Jozua het bevel om Kanaän in bezit te nemen: Van de 
woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele 
land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn. Jozua 1:4 
 

Deze omvang van Gods landbelofte is best wel schokkend. Hoe zal het ooit mogelijk 
zijn dat Israël zich helemaal tot de Eufraat zal uitbreiden? En dat (delen van) Syrië, 
Egypte, Libanon, Jordanië en Irak eens tot Israël zullen behoren? Wat een gigantische 
omwenteling zal daarvoor nodig zijn. Het is nauwelijks voor te stellen. Hoe dit zal gaan 
gebeuren, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Dat het zal gebeuren is 
zeker: Gods belofte aan Abraham is immers eeuwigdurend en onveranderlijk!  
 

Door de ongehoorzaamheid en ontrouw van het volk werd het verstrooid over de 
aarde (Deut. 28:58-64). Bijna 2000 jaar lang bestond er geen land dat Israël heette. 
Als door een wonder werd 70 jaar geleden de staat Israël opgericht. Het Joodse volk 
heeft sindsdien weer een eigen land, al is het vele malen kleiner dan God heeft 
voorzegd. Er is voortdurend strijd over de landsgrenzen van Israël en het land staat 
onder druk ruimte te bieden voor een Palestijnse staat. Toch geldt Gods aloude 
verbondsbelofte nog steeds: Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de 
Eufraat. Wanneer en hoe dat weet Hij alleen.  
 

GEBED 
Bid voor Israël, voor wijsheid en inzicht voor de regering en de geestelijke leiders hoe 
om te gaan met Gods verbond en Zijn landsbelofte met het Joodse volk. 
 

     Interkerkelijke Groep Israël - 1 november 2018 
                      www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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              De grens tussen Israël en Egypte 

AGENDA 
Dinsdag 6 november - Studiedag ‘Het oude Israël’ in Nijkerk. Meer info en opgave: 
https://christenenvoorisrael.nl/thematalks/ 
Zaterdag 17 november - Creatieve dag in Ede met Ruben en Marijke van Oel van jes-
creations. Voor meer info en opgave: www.jes-creations.nl     Zie ook extra bijlage. 
Maandag 19 november - Spreekbeurt rabbi Moshe Rothchild in Apeldoorn. Voor 
meer info: http://www.mg-bracha.nl/ 
Dinsdag 20 november - Spreekbeurt rabbi Moshe Rothchild in Nijkerk. Meer info: 
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-met-rabbi-moshe-rothchild-in-nijkerk/ 
 

FILMPJES 
Amir Tsarfati over het belang van geloof in de Bijbelse profetieën (met Nederlandse 
ondertiteling) - https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=eEOELrd0Z5Q 
Even genieten - https://www.youtube.com/watch?v=sWrZyBsNcQY&app=desktop 
 

WIST JE DAT 
Veel oorlogen die tegen Israël begonnen werden, in een toename van vierkante 
kilometers voor de jonge natie eindigden? Bij de oprichting van de nieuwe staat Israël 
het landoppervlak uit ongeveer 7500 km² bestond? Dit aan het eind van de 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 was toegenomen tot 20.000 km²? De zesdaagse 
oorlog van 1967 het oppervlak vergrootte tot 650.000 km² en de Jom Kippoeroorlog 
van 1973 tot 900.000 km²? Er daarvan een gedeelte weer teruggegeven is? Maar dat 
dit zelfs niet opweegt tegen de volle erfenis van Israël, beloofd zowel aan Abraham 
als aan Jozua (Genesis 15:18 en Jozua 1:4)? 
 

TOT SLOT  
Op z’n minst opmerkelijk: In het jaar 1948 na Adam werd Abraham geboren. 
In het jaar 1948 na de 2e Adam - Jezus Christus - werd de staat Israël geboren. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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