
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Daarbij neem ik voor mijzelf את-Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot 
vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat 
de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de 
poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen.                                       Ruth 4:10 
 

De Here Jezus noemt Zichzelf de Alfa en de Omega (Openb.1:8 en 17, 21:6, 22:13). In 
het Hebreeuws: ‘Ik ben de Alef Tav’. De eerste en laatste letter van het Hebreeuwse 
alfabet. Dit את-teken kom je meer dan 7.000 keer in de Tenach (het O.T.) tegen in de 
Hebreeuwse grondtekst en is nooit vertaald. God plaatste het teken op geselecteerde 
plaatsen door heel de Schrift heen. Alleen al met dit את-teken zijn er dus duizenden 
verwijzingen naar de Here Jezus in de Tenach! Zo ook in het boek Ruth. 
 

Ruth is een heidense vrouw en trouwt met een zoon van Naomi uit Israël. Als haar 
man en zonen zijn gestorven, besluit Naomi terug te gaan naar haar land. Ruth kiest 
er dan voor om zich te verbinden aan haar schoonmoeder en zij gaat met haar mee 
terug naar Israël. Later lezen wij over Boaz, die tot de familie van Naomi behoort. Hij 
treedt op als de losser en trouwt met de niet-Joodse Ruth. Boaz is hier een 
schaduwbeeld van Jezus Christus en Ruth dat van de heidenen die tot de familie van  
Jezus Christus mogen gaan behoren (vgl. met de edele Olijfboom in Rom. 11:11-24).  
En dan is er iets bijzonders. In het eerste gedeelte van het boek Ruth zien we haar 
naam vermeld zonder het את-teken. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Zodra 
Boaz optreedt als losser en Ruth trouwt dan krijgt zij de naam van Boaz. Vanaf dat 
moment staat er in de Hebreeuwse grondtekst voor haar naam plotseling het את-
teken (Ruth 4:10). En hoewel het in geen enkele vertaling wordt vertaald, heeft het 
zeker betekenis. Ruth heeft het merkteken aangenomen van haar Verlosser, de Alfa 
en Omega, de Alef en Tav! Ze wordt zelfs opgenomen in Zijn aardse voorgeslacht.  
 

Wat een prachtig oudtestamentisch beeld waarin Jezus Christus zo centraal staat. Ook 
wij gelovigen uit de heidenen zijn door Hem als kinderen van God aangenomen. En 
ook wij mogen weten verbonden te zijn met de Verlosser. Net als Ruth mogen wij 
erbij horen, geënt op de edele Olijfboom. Het את-teken dragende!  
 

GEBED 
Bid u mee dat bij vele Joden die dagelijks de Schrift bestuderen de ogen mogen 
opengaan voor de Alef Tav, voor Yeshua Ha-Mashiach? 
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AGENDA 
Vrijdag 31 augustus - Studiedag in Ede door Ariel en D’vorah Berkowitz. Meer info 
en opgave: www.tri-holland.nl            
Zaterdag 29 september - Loofhuttenfeest vieren bij de NEM. Meer info en opgave:  
https://nemnieuws.nl/evenementen/loofhuttenfeest/ 
 

INFO  
Vakantie! Dat betekent tijd voor een goed boek. Hier voor u een boeken top-10: 
https://christenenvoorisrael.nl/isreality/nieuws/top-10-vakantieleesvoer 
En voor de kinderen van harte aanbevolen een nieuw stripboek over 70 jaar Israël: 
https://visie.eo.nl/2018/06/tel-israel-nieuw-stripboek-over-70-jaar-israel/ 
 

FILMPJES 
Wat een schitterende Messiaanse Song met Engelse ondertiteling is dit: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKe7vF2Mq8A&app=desktop 
En dit inspirerende filmpje met Henk Poot sluit mooi aan bij de overdenking van 
deze week: https://www.youtube.com/watch?v=kmmUgWuOuM8 
 

WIST JE DAT  
Nederland vliegbestemming nummer één voor Israëli’s is? Ze tijdens de 
zomermaanden op diverse toeristische trekpleisters in ons land te vinden zijn? Het 
dus goed mogelijk is dat je tijdens  een bezoek aan Madame Tussauds in Amsterdam, 
aan de Efteling of aan de molens van Kinderdijk Ivriet hoort spreken?  Het vaak op 
prijs wordt gesteld als je even persoonlijk contact met ze maakt?  
 

TOT SLOT  
“Rav (=rebbe), hoe komt het toch dat u altijd de mensen die problemen hebben zo 
goed raad kunt geven?” Rav: “Je hoeft niets anders te doen dan je ziel te hechten aan 
die van een ander”. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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