
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid - 2 Tim. 3:16 
 

Israël is een gevoelig onderwerp. In gesprek met andere christenen merken we dat. 
Ook zien we dat leiders van kerkelijke gemeenten zich liever niet wagen aan een visie 
op Israël. De politieke situatie en het beladen verleden (o.a. de Holocaust) spelen 
hierin een belangrijke rol. Echter, hoe wij denken over Israël is nauw verbonden met 
de manier waarop we met het Woord van God omgaan. Wat moeten we bijvoorbeeld 
met de profetieën in de Bijbel die over Israël gaan? Zijn die allemaal bij de komst van 
de Here Jezus in Hem vervuld? Is er nog een verdere vervulling te verwachten rond 
Zijn wederkomst, of moeten we deze profetieën nu alleen op de gemeente worden 
toegepast? Verdiepen we ons hier echt in, of beperken we ons tot kleine passages uit 
de profetieën die ons bemoedigen en troosten? 
 

Er zijn christenen die geloven dat Israël afgedaan heeft en dat alle beloften van heil 
nu voor de gemeente gelden. Bemoeienis met Israël wordt gezien als een soort hobby 
voor een enkeling, maar niet relevant voor het persoonlijke geloofsleven. Weer 
anderen hebben een liefde voor Israël en willen terug naar de Joodse wortels van het 
christelijk geloof. Onderling kan er soms sprake zijn van onbegrip en ergernis. 
Aanleiding om het gevoelige onderwerp Israël (binnen de kerk) te vermijden. 
Belangrijke vraag is wat de bron van onze gevoelens ten opzichte van Israël is. Worden 
we geleid door positieve of negatieve emoties of is God Zelf de Bron van onze liefde 
voor het Joodse volk? 
 

Als we doen wat Paulus leert, namelijk ‘heel de Schrift’ lezen, bestuderen en 
onderwijzen, dan kunnen we niet om Israël heen. Gods Woord staat vol van Zijn  
bemoeienis met Israël. Israël heeft een hoofdrol in Gods heilsplan met deze wereld. 
Gods Woord geeft ons ook aanwijzingen hoe onze houding hoort te zijn ten opzichte 
van het Joodse volk. En als we van God, van de Here Jezus en van het Woord houden, 
dan heeft dat alles met Israël te maken. Dan sluiten we Zijn oogappel in ons hart. Wat 
een verrijking voor het persoonlijk geloofsleven is dat! 

 

GEBED 
Bid voor uw kerkelijke gemeente. Dat de Here Jezus er centraal zal staan en dat er 
liefde voor Gods Woord mag zijn. Dit is de basis om Israël lief te hebben en te 
begrijpen. Alles wat we verder doen voor Gods volk vloeit hieruit voort. 

 
    Interkerkelijke Groep Israël - 12 juli 2018 
                      www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
 

 
     Israëlische duurzame uitvinding tegen plastic probleem  

 

WIST JE DAT  
Het Israëlische bedrijf TIPA biologisch plastic heeft ontwikkeld? Dit eruit ziet en werkt 
als echt plastic en een houdbaarheidsdatum heeft? Je er sausflesjes, folie voor 
vleeswaren, zakken voor chips, enz. van kunt maken? Dit plastic na ongeveer een jaar  
langzaam uiteen valt in water, CO2 en organisch materiaal waar bacteriën prima raad 
mee weten? Het dus kan zijn dat we over een aantal jaar plastic verpakkingsmateriaal 
gebruiken dat gemaakt is van Israëlische TIPA-folie.  
 

AGENDA 
Donderdag 16 augustus & vrijdag 31 augustus - wandelen door Joods Amsterdam 
met Tot Heil des Volks. Meer info en opgave: https://www.thdv.nl/ontmoet-
amsterdam-anders/evenementen/1/joods-amsterdam 
 

INFO  
Wist u dat het N.T. meer geboden bevat dan de Tora? Boeiend artikel hierover: 
https://cip.nl/56718-het-nieuwe-testament-bevat-meer-geboden-dan-de-tora 
Een van de prachtige wonderen van Adonai die in Israël plaatsvinden: 
https://christenenvoorisrael.nl/2018/06/een-bijzondere-hereniging/ 
 

FILMPJES 
Israël is zoveel meer dan branden, oorlogsdreiging en aanhoudende droogte: 
https://christenenvoorisrael.nl/isreality/nieuws/video-israel-is-zoveel-meer 
Even genieten: https://christenenvoorisrael.nl/isreality/kippenvel-hillsong-united-
doet-oceans-meer-galilea    (Hillsong met Oceans vanaf het Meer van Galilea) 
 

TOT SLOT  
Hoe we denken over Israël blijkt nauw verbonden te zijn met de manier waarop we 
met het Woord van God omgaan. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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