BIDDEN VOOR ISRAEL - HANDVATEN

Bidden voor Israél is ongetwijfeld de belangrijkste manier om het Joodse volk
te zegenen. Het volk dat ons de Heilige Schrift (de Bijbel), de profeten en de
Messias heeft gegeven, heeft onze gebeden hard nodig om stand te houden in
deze Godsvijandige en anti-Israél wereld. Maar ook om haar missie in Gods
heilsplan te volbrengen. Elk gebed dat Gods gunst vraagt voor dit bijzondere
volk, is meer dan welkom. Maar er kan ook effectief (en strategisch) gebeden
worden voor Israél.

Paulus zegt in 1 Korinthe 9:26: Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik
vecht z6 met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Hiermee bedoelt hij te
zeggen dat we niet zomaar willekeurig in de lucht moeten slaan, maar dat we
juist doelgericht te werk moeten gaan. Als je dit toepast op het gebed zou je die
luchtslagen misschien wel kunnen vergelijken met gebeden die weinig relevantie
hebben en waarbij je dan maar hoopt dat er af en toe eentje echt doel treft. Hoe
kunnen we nu bidden voor Israél zodat het volk erdoor gezegend wordt?

Dit artikel wil een aantal handvaten aanreiken die kunnen helpen effectief en
strategisch te bidden voor Israél.

.
Gebedshouding

* Neem in eerste plaats de tijd om de God van Israél te loven en te aanbidden
met liederen en gebeden. Hij is bezig Zijn heilsplan ten uitvoer te brengen waarin
het Joodse volk een grote rol is toebedeeld. Hem komt alle eer toe!

* Volg bij het bidden voor Israél vooral Gods leiding en Zijn prioriteiten.

Luister naar de stem van de Heilige Geest.

* Waak ervoor op te willen treden als ‘politieke adviseur van God’. Wij weten
niet welke (politieke) besluiten het beste zijn voor Israél en voor de omringende
volken. Of welke leiders uiteindelijk het beste passen in Gods plan met de
wereld. Hij weet wat het beste is en Zijn wegen en Zijn gedachten zijn vele malen
hoger dan onze wegen en onze gedachten.



* Lees samen gedeelten uit het Woord die over Israél gaan, bijvoorbeeld uit de
profetische geschriften en uit Romeinen 9 tot 11.

Ook staat de Bijbel vol met beloften voor Gods volk. Wij mogen God, als we voor
Israél bidden, steeds bij Zijn eigen beloften bepalen. Het is een zegen om telkens
opnieuw de Bijbel door te spitten op zoek naar Gods beloften voor Israél die ook
vandaag nog volop van kracht zijn. Gods Woord samen met de onuitsprekelijke
verzuchtingen van de Geest (Romeinen 8:26), vormt een krachtige goddelijke
combinatie die ons gebed voor Israél steeds opnieuw leven in zal blazen.

* Informeer jezelf voortdurend over de actuele gebeurtenissen in en rond Israél.
Op de website www.interkerkelijkegroepisrael.nl is veel info te vinden.

Effectief en strategisch gebed voor Israél stelt ons in staat om goede en
welgerichte slagen toe te brengen aan de vijand en de juiste wegen voor God te
banen zodat Hij een machtig werk kan doen ten behoeve van Zijn geliefde volk.

Er zijn veel gebedsonderwerpen voor Israél. Hieronder worden er tien genoemd
die vanuit Bijbels oogpunt relevant zijn om met enige regelmaat mee te nemen
in gebed. Deze lijst is niet compleet. Vul de lijst zelf aan met gebedsonderwerpen
die op je hart liggen. Nogmaals, laat je in het gebed voor Israél in de eerste plaats
leiden door Gods Geest.

Tien gebedsonderwerpen voor Israél

1. Bidden voor de vrede van Jeruzalem

In Psalm 122 vanaf vers 6 worden we aangemoedigd te bidden om vrede voor
Jeruzalem. Vanwege het voortdurende geweld in Israél en de strijd om Jeruzalem
is deze psalm bijzonder actueel. God heeft grootse plannen met Jeruzalem. In
deze stad zal de Here Jezus terugkomen, op de Olijfberg. Daar zal Hij regeren,
niet als een lijdende dienaar, maar als Koning. Hij zal alles gaan herstellen en
vrede geven in Jeruzalem en op de hele aarde. Maar zolang Hij er nog niet is,
moeten we bidden om vrede. In eerste plaats voor vrede met God die er is in
Yeshua, de Here Jezus, Die Zijn leven heeft gegeven als een zoenoffer.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

Jeruzalem is het centrum van een grote geestelijke strijd vanwege het feit dat
de Here Jezus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Daarom voert de vijand de
strijd op tegen Jeruzalem al zal hij deze nooit winnen. Mede om die reden heeft
de stad ons gebed zo nodig. Jesaja 62 roept ons op voorbede te doen voor
Jeruzalem, op de bres te gaan staan voor de stad en God geen rust te gunnen
totdat Hij Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde. Bid om de spoedige komst
van de Here Jezus, de Vredevorst.

2. Bidden voor het geestelijk herstel van Israél

Hoe belangrijk is het om te bidden dat Israél haar ware Messias gaat leren
kennen en daardoor tot behoudenis komt. Joden hebben ons Yeshua, de Here
Jezus, gegeven en wij dienen hen weer in contact te brengen met Hem! Bid dat
vele Joodse mensen de moed zullen hebben om een radicale keuze voor Yeshua
te maken.

3. Bidden dat de Joden die nog buiten Israél wonen Aliyah maken

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u
naar uw land brengen. Ezechiél 36:24

Het past in Gods heilsplan en is naar Zijn wil dat het Joodse volk in haar eigen
land komt wonen. Zo’n 2.500 jaar geleden schreven verschillende profeten
waaronder Jesaja en Jeremia hier al over. Denk in het gebed ook aan organisaties
zoals stichting Ebenezer en Christenen voor Israél die Joodse mensen
aanmoedigen om terug te keren naar Israél en hen daadwerkelijk helpen aliyah
te maken vanuit alle landen van de wereld.
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4. Bidden voor de Messiasbelijdende gelovigen in Israél

Hoewel het aantal Messiasbelijdende Joden groeiende is, zijn er over het gehele
volk gerekend nog erg weinig. Messiasbelijdende Joden hebben het in de staat
Israél best moeilijk. Het is niet gemakkelijk om een volk dat eeuwenlang zo
vijandig bejegend is vanuit het christendom, te laten geloven dat Yeshua, de
Here Jezus, hun Messias is. Israél is een democratisch land en vervolgt geen
christenen en ook geen moslims. Echter onder de streng orthodoxe Joden is er
sprake van vijandigheid tegen Messiasbelijdende Joden.



Men ziet Messiasbelijdende Joden als verraders van het Jodendom. Er is veel
moed, vastberadenheid en wijsheid nodig voor de Messiasbelijdende Joden om
in Israél te evangeliseren onder Joden.

5. Bid voor de christelijke bedieningen gericht op Israél

Er zijn veel christelijke bedieningen die gericht zijn op Israél, zowel in als buiten
het land. Enkele in Israél: The International House Of Prayer, Replica Biblical
Tabernacle near Eilat, Kibbutz Nes Ammim, Graftuin Jeruzalem, enzovoort.
Enkele buiten Israél: Christenen voor Israél, Nachamu Nachamu Ami, Israél en
de Bijbel, Israél Producten Centrum in Nijkerk, Family7, Pillar of Fire, enzovoort.
Op de website www.interkerkelijkegroepisrael.nl is meer info te vinden.

6. Bid voor het werk van ‘The International Christian Embassy Jerusalem’
Deze groep onbetaalde ‘ambassadeurs’ uit de hele wereld zet zich in om Israél
te promoten en het land te verdedigen tegen alle laster en leugen die de vijand
wereldwijd tegen Israél organiseert.

7. Bid dat de Heer Israél beschermt tegen de vijandige machten

Israél wordt belaagd door vele vijanden, waarvan sommige (lran, Rusland,
Turkije en Syrié) zeer gevaarlijk zijn. Ook is het de duivel gelukt om de Verenigde
Naties (op enkele landen na) tegen Israél te keren. Er is nog nooit een land
geweest met zoveel vijanden. Israél heeft onze ondersteuning door krachtig
gebed zo nodig. Haar vijanden zijn uit op totale vernietiging van het volk, op de
uitroeiing van elke Jood. Uiteindelijk betreft dit vijandschap tegen God.

Israél strijdt met militaire middelen en beschermt zo haar land, bevolking en de
stad Jeruzalem. Laten wij met geestelijke middelen - met het gebed - meestrijden
met Israél. Overigens zal volgens de Bijbel geen enkele macht in staat zijn om
Israél te verdrijven of te vernietigen, maar onze gebeden zijn belangrijk in Gods
plan met Israél.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

8. Bidden voor de regering van Israél

De regering van Israél, en dan met name premier Benjamin Netanyahu, heeft
veel wijsheid, moed en durf nodig om dit land dat van alle kanten belaagd,
belasterd en geboycot wordt, te kunnen leiden. Ook is het van belang om te
bidden voor de interne verhoudingen binnen de Knesset én voor de verhouding
van de regering met regeringsleiders van andere landen.

9. Bidden voor de ontmaskering van de leugens in de reguliere berichtgeving

over Israél

De journalistiek en de media en daarmee de berichtgeving over Israél bevat veel
anti-Joodse, anti-Israél en antisemitische presentaties en artikelen. Het heeft
wereldwijd een giftige uitwerking tot gevolg dat zich vertaald in haat tegen de
Joden. Dit is het werk van satan, die de vader van de leugen wordt genoemd. Het
gebed heeft hierin twee invalshoeken. Enerzijds is het gericht op het
ontmaskeren van deze leugens en misleiding, anderzijds op het verspreiden van
juiste informatie van alles wat met Israél te maken heeft. Denk daarbij aan het
internet, You Tube, Facebook en andere vormen van media. Als we niet bidden
heeft de vijand vrij spel, maar als we tot God gaan zullen er dingen wezenlijk
gaan veranderen.

10. Bidden voor de relatie tussen Nederland en Israél

Er bestaan de volgende aandachtspunten:

Regeringsniveau - De betrekkingen van onze regering met Israél. Er is moed voor
nodig om tegen de stroom in Israél te verdedigen op internationale podia.
Israél Comité Nederland - De stichting heeft als doel alle Israél-vrienden,
ongeacht hun afkomst, godsdienst of politieke overtuiging te bundelen voor
steun aan Israél en het Joodse volk elders.

Kerken en gemeenten - Wat de kerk in Nederland nodig heeft is evenwichtig
Bijbelonderwijs over Israél. Daarnaast hoort Israél een vaste plek te hebben op
de kerkelijke gebedsagenda. Verder zou het ook goed zijn als kerken overwegen
om lIsraél financieel te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan doelen als
armoedebestrijding, aan evangelisatie onder het Joodse volk vanuit Messiaanse
gemeenten en aan de immigratie van Joden naar Israél.



Christenen - Er is een groeiend bewustzijn onder christenen in ons land nodig
met betrekking tot Israél. Rechte kennis van wat Gods Woord leert over Zijn
oogappel maar ook putten uit juiste informatiebronnen voor wat betreft de
huidige situatie van Israél. Daarnaast is er moed voor nodig om voor Israél en het
Joodse volk op te komen als de situatie dit vereist.

Individuele personen - Ook voor niet-gelovigen is het belangrijk te weten dat
God gunst verleent aan iedereen die het voor Israél opneemt of op een of andere
wijze zijn/haar solidariteit met dit land toont (Gen.12:3). Het onderwerp Israél is
vaak een heet hangijzer in contact met anderen, maar kan juist ook een
gelegenheid zijn om Gods onvoorwaardelijke liefde te tonen en het evangelie te
brengen aan niet-gelovigen.

Media - Onze media staat voortdurend onder invloed van leugens van de
internationale nieuwsagentschappen en buitenlandse Israél-vijandige media.
Hoe belangrijk is het dat de media in ons land ook betrouwbare bronnen
raadplegen.

Tenslotte

Het bij de hand hebben van een print van dit artikel kan helpen tijdens de
gebedsmomenten voor lIsraél, zowel in het persoonlijke maar ook in het
gezamenlijke gebed. Bidden voor Israél is een actief gebeuren. Lees daarbij
steeds uit Gods Woord, informeer jezelf voortdurend over de actuele
gebeurtenissen in en rond Israél en luister bij het bidden bovenal naar de stem
van Gods Geest. De zegen van de God van Israél toegewenst!

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed
tot God voor Israél is gericht op hun zaligheid.
Paulus in Romeinen 10:1



