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Shalom Chaweriem!

De HEERE, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor
Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was
dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want
u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u,
en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE
u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis,

uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Deuteronomium 7:6b-8

Waarom koos God juist Israél uit? Waarom dat kleine landje, niet meer dan een
speldenknop op de wereldkaart? En waarom bijvoorbeeld niet dat grote en
imposante Babylonische Rijk? Misschien was dat wel om de eenvoudige reden

dat het volk Israél zich zelf nooit op de borst zou slaan of eer zou ontvangen,

maar opdat men zou zeggen: Israél is een Godswonder!

Het was een wonder van God dat Israél werd bevrijd uit Egypte. Dat de stad
Jeruzalem 17 keer verwoest en 18 keer herbouwd is. Dat in 1948 de staat Israél
werd uitgeroepen. En hoe wonderlijk is het dat als Mozes vandaag terug zou komen,
iedere Ivrietsprekende een gesprek met hem kan aangaan - van geen enkele taal in
de oudheid kan dit gezegd worden. Het is een wonder dat het Joodse volk nog
steeds springlevend is terwijl hen door alle tijden heen zoveel leed is aangedaan.
Israél is een wonder, een teken van Gods genade. Ten diepste gaat het echter niet
om Israél of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van de God van Israél.
Hij is de God van wonderen, Die in Christus ook onze God is. Hem zij alle lof en eer!

AGENDA

Zaterdag 10 maart - NEM inspiratiedag: De ene christen-zionist is de andere niet.
Meer info: https://nemnieuws.nl/evenementen/near-east-ministry-inspiratiedag/
Maandag 12 maart - Lezing in Nijkerk met Nati Rom uit Israél. Meer info en opgave:
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-israelische-spreker-nati-rom-nijkerk/
Vrijdag 16 maart tot zondag 18 maart - Israélweekend in Vierhouten. Meer info

en opgave: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israelweekend-in-vierhouten/
Zaterdag 17 maart - Israélcursusdag Nijkerk met ds. C.G. Kant (Israél keert terug:
een teken van hoop!) en Farshid Seyed Mehdi (Het verschil tussen Allah en de God
van Israél). Info/opgave: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israelcursusdag-4/
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INFO

Een mooie en heldere uiteenzetting over Joodse specerijen wereldwijd, van A tot Z:
https://jonet.nl/joodse-specerijen-wereldwijd-van-a-tot-z/

‘Israél zal leven’ - recentelijk verschenen artikel van Dirk van Genderen:
https://www.dirkvangenderen.nl/2018/02/02/israel-zal-leven/

GEBED
Wilt u bidden voor een groeiende verbondenheid van christenen met het Joodse
volk? Wat een zegen zal dat zijn voor beiden en wat een vreugde voor onze God!

FILMPJES

‘Dan zal met jou gebeuren wat jij met Israél gedaan hebt’ - Indringende boodschap
van Bart Repko: https://m.youtube.com/watch?v=LuDZwUPjZ2g&feature=share
Geniet van deze prachtige Hebreeuwse Worship met Nederlandse ondertiteling:
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_IsgAWtwNRA&app=desktop

WIST JE DAT

Toen Joden vrij in Amsterdam konden wonen en er hun leven konden opbouwen,
de stad voor hen een beetje het Jeruzalem van het Westen was? Amsterdam door
hen Mokum genoemd werd? Mokum van het Hebreeuwse woord Makom komt?
De tempelberg in Jeruzalem waar Abraham zijn zoon moest offeren in de Bijbel

Ha Makom (het mokum of de plaats - Gen.22:3b) wordt genoemd? Dat Mokum in
de Bijbel niet alleen een plaats is, maar dat ook God ermee aangeduid wordt?

TOT SLOT
Een Jood is een antiquiteit van vierduizend jaren. Een wonder. En zij, die niet aan
wonderen geloven, ontmoeten vaak dagelijks een Jood! Isaac da Costa

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

Interkerkelijke Groep Israél wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen
met Israél. ledere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israél.
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