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ALIYAH, HET THUISKOMEN VAN DE JODEN 
 
Het woord ‘aliyah’ is een Hebreeuws woord en komt van het werkwoord âlâh dat 
optrekken, opgaan, opklimmen betekent. Oorspronkelijk verwees het woord 
naar het opgaan naar Jeruzalem om daar de jaarlijkse feesten te vieren. Men ging 
óp naar Jeruzalem en in Jeruzalem ging men óp naar de tempel, naar de HEER. 
Dat opgaan was in de eerste plaats een letterlijk klimmen vanwege de ligging van 
de stad op de bergen. Maar men beleefde het ook als een geestelijk opgaan naar 
de stad van God, naar de grote Koning. En binnen Jeruzalem ging men nog weer 
hoger óp, naar de tempel, het Huis van God. 
 

Tegenwoordig heeft het woord aliyah de betekenis gekregen van het terugkeren 
van de Joden naar hun historische thuisland, naar Israël. Aliyah is zogezegd de 
inzameling van Joden vanuit de vier windstreken van deze aarde. Het is een diep 
geworteld verlangen van veel Joden om hun nationale leven weer op te bouwen 
zoals het was voordat zij verbannen waren uit hun land bijna 2000 jaar geleden. 
Ook vandaag zien we dat Joden vanuit de hele wereld terugkeren naar Israël.  
 

 
 

Alhoewel je de term aliyah niet vanaf de kansel hoort en je het niet terug kunt 
vinden in de concordantie, is het wel een Bijbels begrip. Het is iets dat de Here God 
zeer aan het hart ligt. Hij zegt in Zijn Woord dat Hij Zijn volk weer zal herstellen in 
hun vroegere staat. Hij zal ze bijeenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen 
Hij hen verdreven heeft en ze terugbrengen naar de plaats waaruit ze verdreven 
zijn. En God is trouw aan wat Hij heeft beloofd. Het zal gebeuren en gebeurt zoals 
Hij heeft gesproken. 
 

DE DIASPORA VOORZEGD 
God heeft zowel de verstrooiing van Zijn volk - de diaspora - als ook de terugkeer - 
de aliyah - en het herstel van Israël in Zijn Woord voorzegd. Al in Deuteronomium 
lezen we over de verstrooiing van het Joodse volk. 



2 
 

De HEERE zal u  verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot 
aan het andere einde van de aarde. 
  

Dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? 
Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? Dan zal men zeggen: Omdat 
zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten 
had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. 
Deuteronomium 28:64a en 29:24-25 
 

In de loop van de geschiedenis zijn de Joden vele malen uit hun thuisland 
weggevoerd. Velen van hen wonen dan ook al eeuwen buiten Israël.  In 722 voor 
Christus zijn tien van de twaalf stammen als gevangenen weggevoerd in 
ballingschap naar Assyrië. In 587 voor Christus werd Jeruzalem veroverd, de eerste 
tempel verwoest en werden de overige twee stammen, Juda en Benjamin, 
weggevoerd naar Babel. In Babel leefde men met hevige heimwee (Psalm 137). In 
70 na Christus, toen de tweede Tempel vernietigd werd, is het Joodse volk opnieuw 
verstrooid van de Straat van Gibraltar tot aan de randen van India. Hoewel 
verstrooid over de gehele wereld, bleef het Joodse volk verlangen om terug te 
keren naar hun vaderland. Het is dan ook een eeuwenoud gebruik van de Joden om 
na de Pascha maaltijd te zeggen: "Volgend jaar in Jeruzalem". 
 

DE ALIYAH VOORZEGD 
Verschillende profeten in de Tenach (het O.T.) spraken al over de aliyah - Gods plan 
om het Joodse volk thuis te brengen - waaronder met name Jesaja en Jeremia maar 
ook een aantal kleine profeten. En zelfs Mozes schreef er al over. 
 

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, 
uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, 
zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in 
bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 
Deuteronomium 30:4-5 
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En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met 
Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in 
Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam,  en in Sinear, Hamath en op de eilanden 
in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de 
verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, 
bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.  
Jesaja 11:11-12 
 

Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de 
gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal 
terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in 
bezit nemen. 
Jeremia 30:3 
 

Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat 
zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. 
Zacharia 10:8 
 

 

 

Jeremia schreef zelfs dat er een aliyah zou komen welke de exodus van Israël uit 
Egypte zou overschaduwen.  
 

Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd 
worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, 
maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het 
Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen 
terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. 
Jeremia 16:14-15 
 

We leven in een historische en profetische tijd, want God is bezig om Zijn volk thuis 
te brengen en wij mogen er getuigen van zijn. En dat alles met het oog op de komst 
van de Messias. Hij zal komen, niet in Washington of Geneve, maar in Jeruzalem en 
Zich richten tot de Joden.  
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Daaraan voorafgaand zal Hij Zijn volk eerst verzamelen vanuit de vier windstreken 
van de aarde. En daar zien we nu al meer dan een eeuw de voortekenen van.   
 

HONDERD JAAR ALIYAH  
De meeste geleerden gaan voor de moderne aliyah terug naar 1880, toen Joden uit 
Rusland vanwege Pogroms naar Israël gingen. Zij vestigden zich in steden als Petah 
Tikva en Rishon LeZion. In dezelfde tijd kwamen Joden uit Jemen na een lange reis 
aan in de Oude Stad van Jeruzalem. Sinds die tijd zijn er 3,5 miljoen Joden 
teruggekeerd uit meer dan 100 landen. Zij kwamen vrijwillig, getrokken door een 
Bijbelse hoop van wederopbouw van hun oude land. Anderen vluchtten vanwege 
Antisemitisme naar het land Israël. 
 

 
 

Een paar hoogtepunten in deze reeks van aliyah. 
 

1882  De Hovevei Zion (Lovers of Sion) komen uit Rusland 
1904  Een tweede golf begint vanwege de Tsaristische escalatie in Rusland 
1924  Grote aantallen Joden komen uit Polen vanwege het Antisemitisme 
1933  De Nazi’s komen aan de macht en Duitse Joden vluchten naar  

het Britse Mandaat in Palestina 
1945  Na de Tweede Wereldoorlog komen 400.000 Europese Joden die de 

Holocaust overleefd hebben naar Israël, meestal via ondergrondse 
aliyah projecten 

1949  Operatie Vliegend Tapijt, waarbij 45.000 Jemenitische Joden in 380 
vliegtuigen naar Israël komen 

1984  Operatie Mozes, waarbij 8.000 Ethiopische Joden uit de kampen van 
Ethiopië en Soedan naar Israël worden overgevlogen 

1989  Na de ineenstorting van de Sovjet Unie komen meer dan 1 miljoen 
Russische Joden naar Israël in een grote stroom van aliyah 

1991  Met Operatie Salomo arriveren in één weekend bijna 15.000 
Ethiopische Joden met vliegtuigen naar Israël (in één Boeing zaten zelfs 
1122 mensen opeengepakt!) 
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2005  De eerste vluchten van de Bnei Menashe uit India komen aan in Israël 
2008  Vanwege de economische crisis en het opkomend Antisemitisme 

komen er veel Joden uit het Westen naar Israël 
2014  Onrust in de Oekraïne zorgt voor een nieuwe golf van aliyah  

uit het Noorden 
 

Bron: http://nl.icej.org/news/special-reports/aliyah-door-de-jaren-heen 
 

 
 

Sinds de staat Israël op 14 mei 1948 als een natie in één dag geboren werd (Jesaja 
11:13), is de immigratie van Joden pas echt massaal op gang gekomen. De eerste 
drie jaar kwamen ruim 684.000 oliem (mensen die ópgaan) als immigrant binnen. 
Er kwamen holocaust-overlevenden uit Europa, vluchtelingen vanuit moslimlanden 
in Noord-Afrika en het Midden Oosten, complete gemeenschappen uit Jemen en 
Irak. En vanaf 1989 zo’n 800.000 Russische Joden vanuit de voormalige Sovjet Unie.  
Een wonder van integratie dat zijn weerga niet kent. Berooide, vaak getrauma-
tiseerde mensen, die gevoed, gekleed, gehuisvest en voorzien van school en werk 
moeten worden, betekenen een gigantische uitdaging, die nog steeds voortduurt.  
 

TWEE BIJZONDERE GEBEURTENISSEN 
Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, 
ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was 
geen vreemde god bij hem. 
Deuteronomium 32:11-12  
 

In 1949 - een jaar na de oprichting van de staat Israël - vond Operatie Vliegend 
Tapijt plaats. Ongeveer 45.000 Jemenitische Joden kwamen in 380 vliegtuigen naar 
Israël. Hoewel velen voor het eerst van hun leven een vliegtuig zagen, stapte men 
er toch vrij onbevangen in. Hoe dat kon? Een oude rabbijn had hen gerustgesteld. 
Hij wees op de tekst uit Deuteronomium: de vleugels van arenden staan in de Thora 
zelf genoemd! Vanuit dat vertrouwen ging iedereen aan boord van de ‘zilveren 
vogel’ en kwam men veilig Thuis in het Beloofde Land. 
 

http://nl.icej.org/news/special-reports/aliyah-door-de-jaren-heen
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Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de 
uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en 
barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.            
Jeremia 31:8 

 

In het weekend van 24 en 25 mei 1991 kwamen 14.325 Ethiopische Joden ‘thuis’ in 
Israël via operatie Salomo. Vierendertig vliegtuigen voerden Operatie Salomo uit. 
In één bepaald vliegtuig waren bij aankomst in Israël zelfs tien passagiers meer 
aanwezig dan bij het vertrek uit Ethiopië. Tijdens die vlucht werden maar liefst tien 
baby’s geboren. Jeremia voorspelde 2500 jaar eerder Israëls terugkeer met een 
verrassende precisie! 
 

 
 

Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 
daarop acht te slaan  als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de 
dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.                   
2 Petrus 1:19 
 

Gods getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, zo zegt Psalm 93:5. En het komt allemaal 
uit ‘zoals geschreven staat’. God zal Zijn volk terugbrengen naar het land dat Hij 
hun vaderen gegeven heeft.  En wij mogen er getuige van zijn. Wat een wonder van 
Gods trouw en liefde! 
 
 
 
 
 
 
 
 


