
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. 
En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.         Johannes 10:22-23 
 

Afgelopen dinsdagavond is de viering van het Joodse feest Chanoeka - ook wel 
lichtjesfeest of inwijdingsfeest genoemd - begonnen met het aansteken van de 
eerste van acht kaarsen. Alhoewel het geen Bijbels feest is, bestond het al in de tijd 
van de Here Jezus. We lezen dat Hij in de tempel was tijdens dit feest (Johannes 10). 
Chanoeka herdenkt Gods bevrijding van het Joodse volk. Historisch gezien markeert 
dit feest de her inwijding van de Tempel in Jeruzalem in 164 v. Chr. na drie jaar van 
extreme vervolging. Tijdens de her inwijding vond het Chanoeka-wonder plaats 
waarbij men slechts één kruikje koosjere olie voorradig had om de menorah te laten 
branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg 
voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de 
menorah gedurende acht dagen brandend te houden. 
Heel kort voordat de Here Jezus de tempel tijdens het inwijdingsfeest bezocht, had 
Hij tot het Joodse volk de bekende woorden gesproken: Ik ben het Licht der wereld; 
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het 
leven hebben (Johannes 8:12). Hoe treffend waren deze woorden tijdens Het Feest 
der Lichten! Terwijl Jesaja Zijn komst 700 v. Chr. al had aangekondigd: 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jesaja 8:1 
Komt laten wij aanbidden, want Hij alleen is waardig! 
 

GEBED 
Wilt u meebidden voor het Joodse volk dat nu Chanoeka - het lichtjesfeest -  viert 
maar tegelijkertijd met zoveel haat en duisternis wordt geconfronteerd als gevolg 
van de uitspraken van president Trump betreffende Jeruzalem?   
 

INFO  
Opperrabbijn Binyomin Jacobs met een boeiende uiteenzetting over Chanoeka -  
https://jonet.nl/chanoeka-dieper-beschouwd/ 
Typisch Israël, het shema boven de uitgang van een supermarkt in Ma ala Adumim: 
http://www.jr.co.il/only-in-israel/shema-yisrael.htm 
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AGENDA 
Zaterdag 16 december - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal 
om 10:30 uur met Jacob Keegstra - http://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
Zaterdag 23 december - Isreality Jongerendag 2017 - The Christmas Edition!  
Meer info en opgave: https://christenenvoorisrael.nl/isreality/jongerendag 
Tot en met 6 januari 2018 - Expositie Christendom en antisemitisme in Sjoel Elburg 
Meer info: http://sjoelelburg.nl/tentoonstelling/christendom-en-antisemitisme/ 
 

FILMPJES 
Chanoeka in Utrecht in 2013 -  
https://www.youtube.com/watch?v=T1fdfEmPh-w 
Geniet een moment van Joshua Aaron met Hineh Ma Tov Psalm 133 - 
https://www.youtube.com/watch?v=FRYs7JfrCaI&app=desktop 
 

WIST JE DAT  
Chanoeka voor twee wonderen staat? Namelijk het wonder van een kleine groep 
Joodse strijders die een enorme overmacht aan Griekse legers versloeg & Het 
wonder van het kruikje olie dat maar net genoeg olie bevatte voor één dag maar 
toch de menorah acht dagen liet branden! Het voornaamste gebruik tijdens 
Chanoeka het aansteken van de kaarsjes in de chanoekia is? Er dan speciale in olie 
gebakken gerechten worden gegeten? Men tijdens dit feest extra veel geld geeft 
aan liefdadigheid? De kinderen cadeautjes en Chanoeka-geld krijgen en dat zij met 
een speciaal tolletje (dreidel) spelen?  Dat er op deze dreidel in het Hebreeuws de 
beginletters van de woorden ‘een groot wonder vond daar plaats’ staat?  
 

DOWNLOADS 
En tot slot nieuw op onze website, het recept van Chanoeka-latkes: Recept latkes 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen,   
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL  
Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief 
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen 
met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan 
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u 
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël.  
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