
 
 

Shalom Chaweriem!  
 

Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats 
bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, 
beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, 
maar de wortel u. Romeinen 11:17-18 
 

Wat is het toch een prachtig beeld dat Paulus hier gebruikt, het beeld van een olijfboom. 
Hoe kostbaar en wonderlijk is het dat wij, gelovigen uit de volken, als wilde takken op de 
stam van de edele olijf geënt zijn, naast de natuurlijke takken die de gelovige Joden 
voorstellen. Samen mogen we genieten van het vette van de wortel. We hebben ons leven 
te danken aan die wortel. En die wortel heeft alles te maken met wat de Here Jezus zei: 
Het heil is uit de Joden. De wortel en de edele olijfboom staan voor de beloften, de 
zegeningen en het leven dat God aan Israël heeft gegeven en door Israël aan de hele 
wereld wil geven. Het heil is niet uit de Kerk, maar uit Israël. De wereldwijde Kerk is 
ontvanger en niet de bron. Israël is bij uitstek het kanaal geweest waardoor het heil in  
deze wereld is gekomen. Door Israël hebben wij de wet, het evangelie, de Bijbel,  
de beloften, het leven en onze Verlosser ontvangen.  
Wij zijn geënt op hun olijfboom, wij hebben toegang gekregen tot het nieuwe verbond dat 
God met Israël gesloten heeft. Alle eer en glorie aan de God van Israël die ook onze God is! 
 

AGENDA 
Zaterdag 6 mei - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah met spreker Bob van Dijk.  
Aanvang 10:30 uur. Meer info en adres op: http://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
Woensdag 10 mei - Open Huis Israëlproducten van 10:00 tot 21:00 uur bij Arie en Hanneke 
Eland, Coba Ritsemastraat 22 in Ede (telefonisch bestellen: 0318-625503 / 06-50563117).   
Donderdag 11 mei - Open Huis Israëlproducten van 10:00 - 21:00 uur bij Janny van Essen, 
Krommesteeg 21 in Ede (0318 - 48 38 45).   
Zaterdag 13 mei - Sjabbatviering messiasbelijdende gemeenschap Benee Awraham met 
spreker Jaap de Vreugd. Meer info: https://benee-awraham.email-
provider.nl/web/ivhqiil3ky/jluoctq3dt/dp8yoebzrr/j8ggejb7vg 
Woensdag 24 mei - Benefietconcert voor Israël op Jeruzalemdag door Hineni Symfonie 
Orkest in de Noorderkerk, Kerkstraat 20 in Bunschoten-Spakenburg. Aanvang 19:30 uur. 
Online kaarten via www.hinenisymfonieorkest.nl 
 

GEBED 
Wilt u bidden dat steeds meer christenen zich bewust worden van de betekenis van  
de woorden ‘het heil is uit de Joden’? Bid dat de verbondenheid van christenen met het 
Joodse volk gaat groeien. Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig!  
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INFO  
Een fontein van tranen - Lees het artikel over het bijzondere kunstwerk The Fountain of 
Tears van kunstenaar Rick Wienecke. Hij werd door God geïnspireerd om een, voor Israël, 
zeer ‘gewaagd’ kunstwerk te maken: een lijdensdialoog tussen de Here Jezus aan het kruis 
en een overlevende van de Holocaust: https://christenenvoorisrael.nl/2017/04/een-
fontein-van-tranen/  Zie ook documentaire Family7 vanavond 4 mei om 20:04 uur!  
Verhelderende Bijbeluitleg - over het geënt zijn op de olijfboom n.a.v. Romeinen 11:17-18: 
http://www.kerkenisrael.nl/voorgoed-verbonden/03.php 
 

NIEUWE LINK & TOELICHTING 
Leren en navolgen van de Puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil zowel in geloof, 
in verwachting als in gebed voor Israël via de site: http://www.gebedvoorisrael.nl/ 
 

FILMPJES 
De praktijk van het enten - https://www.youtube.com/watch?v=qLhs-5xuKs8 
Indrukwekkend filmpje Eagles over Auschwitz - https://youtu.be/OOWCgKVQE5M 
Prachtige vertolking Israëlische volkslied Hatikva -  https://vimeo.com/133794500 
 

WIST JE DAT  
Israël lange zomers heeft en dat het er van april - november niet kouder dan 20 °C wordt? 
Er bovendien nauwelijks neerslag valt? Het zuiden een perfecte winterzon-bestemming is 
en zelfs januari aangenaam strandweer kent? Het in de zomer langs de Rode Zee erg warm 
kan worden? Het in het noorden van Israël in de winter wel kouder wordt en er zelfs 
geskied kan worden? 
 

TOT SLOT - JOODSE SPREUKEN 
Wie jong Tora leert is als inkt geschreven op een schoon vel papier, wie op latere leeftijd  
leert is als inkt geschreven op vlekkerig papier.   

 
Adonai’s zegen & onze hartelijke groeten,  
Marco en Hilda Sol  
 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL  
Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief 
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen 
met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan 
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u 
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël.  
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