
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten 
van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:2-3 
 

Hoe belangrijk zijn deze woorden, Gods verbondsbelofte aan Abraham, een belofte met verstrek-
kende gevolgen. Niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle volken van de aarde. In deze 
belofte aan Abraham legt God het fundament om de mensheid te redden. Het is het begin van Zijn 
reddingsplan van de wereld. Hier spreekt God al van het middel tot de verlossing: een groot volk 
dat de Messias zal voortbrengen, Die tot zegen zal zijn voor alle volken. Wat geweldig is dat! 
Vervolgens lees je steeds opnieuw hoe groot Gods liefde voor Zijn volk is. Zo zegt Hij tegen Israël: 
‘Je bent een kostbaar bezit en hoog geschat voor Mij’. En: ‘Jullie zijn Mijn volk en Mijn oogappel’. 
En hoewel Israël vaak ontrouw aan God is, toch blijkt steeds opnieuw dat Gods liefde voor Zijn volk 
veel groter is dan Zijn teleurstelling over haar. In de belofte aan Abraham staat ook: Ik zal zegenen 
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken. Voor God zijn onze houding en gedrag ten 
aanzien van Zijn volk heel belangrijk. Spreken we heilzame en positieve woorden over Gods volk? 
Of zwijgen we over Gods volk, doen we alsof het er niet is, alsof het er niet toe doet of spreken we 
zelfs negatief over Gods volk? Het maakt een groot verschil voor God. In deze tijd zouden we ons 
best wel eens af mogen vragen hoeveel zegen we wellicht ontberen zowel in ons persoonlijk 
leven, als in onze kerkelijke gemeenten en in ons land omdat we het joodse volk - Gods volk - niet 
van harte liefhebben.   
 
AGENDA 
Zaterdag 22 april - Sjabbatviering Benee Awraham in de Emmakerk, Regentesselaan 2b, Soest. 
Aanvang 10:30 uur. Spreker: Willem Ouweneel. Meer info: www.benee-awraham.nl 
Zaterdag 22 april - Wachtersbijeenkomst om 19:30 uur in Lunteren, Hugo de Vriespark 7.  
(06-41769332). In gebed de hemelse Vader herinneren aan Zijn beloftes voor land en volk Israël. 
Dinsdag 9 mei - Koor en samenzangavond Zingen voor Israël door CVI in de Immanuëlkerk, 
Achterdorpstraat 5 in Barneveld. Aanvang 19:45 uur. Meditatie door ds. Kees van Velzen.  
Vrijdag 19 tot zondag 21 mei - Bijbelstudieweekend CVI voor 20 tot 45-jarigen met o.a. Henk 
Binnendijk. Locatie: conferentiecentrum De Betteld in Amerongen. Thema De God van Abraham, 
Isaak en Israël. Meer info en opgave: https://christenenvoorisrael.nl/bijbelstudieweekend/ 
Vrijdag 19 mei - Excursie CVI in Elburg met bezoek aan museum Sjoel Elburg en stadswandeling, 
excl. lunch. Van 10:30 tot 15:00 uur. Kosten € 16,-. Opgave: excursie@cvi.nl of 033-2458824.  
 
GEBED 
Laten we God danken voor het natuurlijke herstel van Israël. Het is een voorbode van het 
geestelijk herstel van Israël dat op Gods tijd gaat komen. Bid dat we hierin op Gods belofte mogen 
vertrouwen. Laten we God ook danken dat Jeruzalem bruist van nieuw leven - niet alleen door de 
bouw van wegen en huizen, maar ook door de kinderen die er geboren worden, nieuwe 
immigranten die er gaan wonen en het bezoek van talloze pelgrims en toeristen (Zacheria 8:1-6). 
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INFO  
Israël is een van de gezondste en gelukkigste landen - Lees meer hierover:  
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31446/language/nl-NL/Default.aspx 
De Feesten vieren of niet? - Lees ‘t boeiende artikel: http://wakeup.nu/de-feesten-vieren-of-niet/ 
Kringloopwinkel De Habbekrats in Lunteren - Vijf dagen in de week tweedehands winkelen met 
een ruime keus uit keukengerei, campingspullen, boeken, cd's, dvd's, hobbyartikelen, curiosa, 
kleinmeubelen, enz. Adres: Dorpsstraat 193 in Lunteren. Open op maandag 13:00-17:00 uur en op  
dinsdag t/m vrijdag 10:00-17:00 uur. De Habbekrats ontvangt ook graag spullen voor de verkoop.  
Opbrengst komt ten goede van het Joodse volk. De Habbekrats zoekt nog enkele vrijwilligers voor 
een dag(deel) per 14 dagen. Meer info en opgave: Jannie de Groot, 0318-616666 / 06-10368920 
 

NIEUWE LINK & TOELICHTING 
Vanaf deze week vindt u op onze website een link naar The Jerusalem Post, een Israëlische krant 
die onder zijn huidige naam al sinds 1950 bestaat: http://www.jpost.com/ 
 

FILMPJES 
Ps. 137:5 Indien ik u vergeet, O Jeruzalem - https://www.youtube.com/watch?v=Z0tldz_-0yU 
Grappig filmpje vanuit Safaripark Tel Aviv-Ramat Gan -  
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31467/language/nl-NL/Default.aspx 
Lees over The Special Children’s Center en geniet van het mooie ontroerende filmpje:  
http://www.aish.com/jw/s/I-Can-Be-A-Meaningful-Musical-Video.html?s=rab 
 

WIST JE DAT 
*  De Joden een diepe eerbied, respect en liefde voor Gods Woord kennen?  
*  We dit al terugvinden in de Bijbel? Lees Nehemia 8:1-7 maar eens. 
*  De Joden de Thorarol niet met de vingers aanraken maar daar een aanwijsstokje voor   
    gebruiken? Deze is meestal van zilver en heeft aan het uiteinde een handje (In Hebreeuws jad).  
*  De rollen bewaard worden in een speciaal daarvoor gemaakte kast, de ‘heilige arke’? 
*  In deze heilige arke geen andere (bijbel)boekrol bovenop een Thorarol mag worden gelegd?  
*  Iedereen gaat staan als de heilige arke opengaat? 
*  Als de Thorarol langs gedragen wordt, het gebruikelijk is deze te kussen of ervoor te buigen? 
*  Als een Thorarol op de grond valt, de gemeente een dag zal vasten? 
  

Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.      
Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.  Uit Psalm 119 
 

Adonai’s zegen & onze hartelijke groeten,  
Marco en Hilda Sol  
 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL  
Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief 
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen 
met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan 
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u 
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël. 
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