
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid  
en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.              Openbaring 5:12 
 

Het Pascha is het feest dat herinnert aan het voorbijgaan van de verderfengel. Het Hebreeuwse 
woord 'Pesach' betekent ook 'voorbijgaan'. Ieder die een schaap of een geit had geslacht en het 
bloed van dat dier aan de beide deurposten en aan de bovendorpel streek, zou door dat teken 
gespaard worden voor de verdervende plaag die de Here God over het land Egypte deed komen. 
Het dier werd dus gedood i.p.v. de eerstgeborene in dat huis. Dus was het bloed het teken dat er 
een dier plaatsvervangend gedood was. Het ging daarbij niet om de uiterlijke vorm van het ritueel, 
maar het ging om het verwijzende karakter van dat bloed. Dat bloed op die deurposten wees nl. 
op het geofferde dier, dat in de plaats van de eerstgeborene werd gedood. En juist het teken van 
dat bloed is een heenwijzing naar het offer dat gebracht werd aan het kruis van Golgotha.  
Daar werd ons Paaslam geslacht in onze plaats, het Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt! (Joh. 1:29). Het is zo geweldig als we het met Paulus kunnen zeggen: Want ook ons 
paaslam is geslacht: Christus (1 Korinthe 5:7b). Pesach had een heenwijzende functie, het was een 
voorafschaduwing van het grote Offer. Het verwees naar het sterven van het Lam, dat in onze 
plaats geslacht werd. Doordat Zijn bloed, waarvan wij belijden dat het voor ons vergoten is, door 
God gezien wordt aan de deurposten van ons hart, zullen wij de eeuwige dood niet sterven, maar 
voor eeuwig leven. In het teken van het Pascha zien we Gods grootheid en Zijn enorme liefde  
voor ons. Hem zij alle dank, eer en aanbidding! 
 

AGENDA 
Zondag 16 april - Eerstelingenfeest. Aanvang 14:00 uur. Emmakerk, Regentesselaan 2b in Soest. 
Spreker: Wout Koelewijn. Voor meer info: http://www.benee-awraham.nl 
Woensdag 19 april - Spreekbeurt Bart Repko in Zalencentrum Open Hof, Beethovenlaan 2 in  
Culemborg. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 
Vanaf 1 mei - Start zomertentoonstelling CVI. Thema ‘Jubeljaar in Jeruzalem’. Voor meer info: 
https://christenenvoorisrael.nl/wp-content/uploads-pcvi0001/2017/02/16_1062_CVI-Poster-
tentoonstelling-2017-191216-WEB.pdf 
Zaterdag 6 mei - Sabra-dag in God’s Embassy, Ellermanstraat 30 in Amsterdam-Duivendrecht. Van 
10:30 tot 15:45 uur. Thema: Ik zal u weldoen meer dan vroeger (Ezech. 36:11). Spreker: Mordechai 
Klimer. Incl. koshere lunch. Kosten €7.00. Opgeven via: sabraholland@hetnet.nl  
Dinsdag 16 mei - Excursie CVI in Zutpen met o.a. bezoek aan synagoge, incl. lunch. Tijd: 10:30 tot 
15:30 uur. Kosten € 25,-. Opgave: excursie@cvi.nl of 033-2458824.  
 

GEBED 
Laten we in deze week van Pesach bidden voor het behoud van het Joodse volk, zowel thuis in 
Israël, als ook voor hen die nog verstrooid zijn onder de volkeren: Yeshua, verschijn alstublieft aan 
velen van Uw volk tijdens deze periode van het Pesach (Luk.24:30-31). Dat vele van hen het zullen 
ontdekken en uitspreken: Want ook ons Paaslam is geslacht, Messias (1 Kor. 5:7b). 
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INFO  
Stolpersteine voor Joodse onderduikers Bennekom -  
http://www.gelderlander.nl/ede/stolpersteine-voor-joodse-onderduikers-bennekom~a69f67d7/ 
Vijf redenen om Israël te steunen - Helder en bondig artikel van Geert-Jan van der Spek:  
https://cip.nl/51360-vijf-redenen-om-isral-te-steunen 
Houdt een Arabische bakkerij Pesach? - Lees dit wonderlijke Pesach verhaal van 47 jaar geleden: 
https://christenenvoorisrael.nl/2017/04/houdt-arabische-bakkerij-pesach/ 
 

DOWNLOADS 
Een nieuw recept op onze website: Kippensoep met Matzeballen. Wist u dat Joodse kibbesoeb ook 
wel Joodse penicilline genoemd wordt vanwege de geneeskrachtige werking bij verkoudheid & 
griep? U vindt het recept onder:  Kippensoep 
 

FILMPJES 
Mah Nishtanah - Afgelopen maandagavond vierde het Joodse volk de uittocht uit Egypte tijdens 
de Seder. Een van de bekendste liederen die dan gezongen wordt, is het 'Mah Nishtanah'. Geniet 
van dit oude lied in een nieuw jasje: https://www.youtube.com/watch?v=RmabziV1LiY 
Pesach, het feest van de bevrijding uit Egypte - In deze video verteld rabbijn Vorst hoe dat was in 
de oorlog: https://youtu.be/0kUvLl8yie0?list=PLHOTD-TcBRfqHQ2oWktG0ZnyIF-_NAyx6 
De waarheid over Jeruzalem - filmpje over de band van het Joodse volk met Jeruzalem 
(Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=Zz9CTBOKK4g  
Hoe je matzeballen maakt - https://www.youtube.com/watch?v=AWs0hAtB4qY 
 

WIST JE DAT  
De eerste historische aliyah - de immigratie van Joden uit de volken naar het Beloofde Land - op  
de oorspronkelijke Pesachnacht in Egypte plaatsvond? 
Men vandaag de dag de Pesach Seder eindigt met de uitspraak: “Volgend jaar in Jeruzalem”? 
Er in 2016 ongeveer 27.000 Joden thuiskwamen? 
 

TOT SLOT 
De laatste dagen van het Pesach wordt besloten met een vooruitblik op de toekomst. Een tijd 
waarin het Joodse volk eindelijk verlost zal zijn van alle onderdrukking en beproevingen. Dit is de 
tijd die in de joodse traditie de ‘tijd van de Masjiach’ wordt genoemd. De achtste en laatste dag 
van Pesach wordt traditioneel verbonden met de vurige hoop dat de komst van Masjiach nabij is. 
 

Adonai’s zegen & onze hartelijke groeten,  
Marco en Hilda Sol  
 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL  
Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief 
graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen 
met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan 
zich hier aanmelden voor de maillist. Wij stellen het op prijs wanneer u 
andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël.  
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