
 

 
 

 
Shalom Chaweriem!  
 
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van  
heel Zijn scheppingswerk.                          Genesis 2:3  
Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag.  
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag,  
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.         Deuteronomium 5:12-14  
 

Het Jodendom kent een vaste structuur van wekelijkse- en jaarlijkse feesten. Joden laten daarmee 
zien dat geloven (ook) iets heel feestelijks kan zijn. Misschien wel de belangrijkste feestdag is de 
zevende dag van de week: de shabbat. Er wordt naar deze dag toegeleefd en de dag wordt 
binnengehaald als een koningin. De shabbat is diep geworteld in het Joodse volk.  
De vrijdagavond is een kostbaar moment. De shabbat wordt echt beleefd als een feestdag  
waarop men zich in alle rust kan richten op elkaar en op God.  
De jaarlijkse feesten in het Jodendom zorgen voor eenheid onder het Joodse volk en roepen veel 
gezamenlijke  herinneringen op. Het herdenken van de heftige geschiedenis van het Joodse volk 
gaat hand in hand met vrolijkheid. De pijn van het verleden wordt opgehaald en herdacht, maar 
het uitvoeren van Gods geschriften in de Bijbel geeft zekerheid en voldoening.  
Van deze manier van feestvieren kunnen wij als christenen nog best wat leren. 
(Bron: Isreality magazine voor jongeren, december 2016) 
 
AGENDA 
Vrijdag 27 januari NEM Reveilavond. Vier samen het begin van de shabbat met onderwijs, lofprijs 
& aanbidding, gebed en een maaltijd. Locatie: De Menorah (NEM terrein), Voorthuizerweg 5, 
Nijkerk. Tijd: 18:30 tot 21:00 uur. Opgave: info@nemnieuws.nl 
Zaterdag 28 januari Bijeenkomst met Neil Lazarus - Hoe kunnen christenen de boycot-, 
desinvesteringen- en sanctiesbeweging (BDS) het hoofd bieden? Inclusief lunch. Tijd: 10:30 tot 
13:00 uur. Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1, Nijkerk. Voor meer info en opgave: 
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/informatiedag-bds-neil-lazarus-nijkerk/ 
Zondag 5 februari  Lezing prof. dr. H.M. van Praag over Jezus’ onderricht Commentaar van een 
Joodse ‘tijdgenoot’. Locatie: Synagoge, Paslaan 18, Apeldoorn. Tijd: 15:00 tot 17:00 uur. 
Zie ook: http://www.joodselezingen.nl/ 
Maandag 6 februari Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer. Thema: Waarom Israël? Locatie: 
Hersteld Hervormde Kerk, Houweg 24b in Elst (U). Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis. 
Donderdag 9 februari - Leerhuis Israël Ede met Dr. Michael Mulder, directeur van het Centrum 
voor Israël Studies. Thema: Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christenen in gesprek. 
Locatie: De Ark, Heyendaal 10, Ede van 20:00 - 22:00 uur. Toegang vrij, collecte voor onkosten. 
 
NIEUWE LINK & TOELICHTING 
http://www.nik.nl/ Deze site bevat veel interessante info van het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap dat veruit de grootste organisatie in het Nederlandse Jodendom is.  
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GEBED 
In 2005 trok Israël zich terug uit de strook van 
Gaza. Dit gebied is nu verboden voor Joden.  
Zo zal het ook gaan als Israël gedwongen zal 
worden zich terug te trekken uit Judea en Samaria 
en Oost-Jeruzalem. Ziet u het al voor u: de 
Klaagmuur en de Olijfberg zonder Joden, net  
als nu Bethlehem, Bethel, Shilo en Hebron.  
Bid daarom om behoud van Bijbels grondgebied 
voor Israël. 
 

FILMPJES 
De shabbat als een koningin of bruid binnengehaald onder de klanken van een sjofar, inclusief een 
aantal prachtige Hebreeuwse liederen: https://youtu.be/u5dO1m4HMCU 
Geniet van het prachtige Avinu Shebashamayim (A Prayer for the State of Israel) door Soul key 
choir: https://www.youtube.com/watch?v=Kaq9B1cYA_c&feature=youtu.be&app=desktop 
En van 31 mooie foto’s genomen in Israël: 
http://www.israelvideonetwork.com/list/31-insanely-beautiful-pictures-taken-across-israel/ 
 

INFO  
Een lekker geurtje - Ik herinner me nog goed mijn vrome afwegingen toen ik voor ’t eerst 
orthodoxe Joden zou gaan ontmoeten in Jeruzalem. “Heer,” bad ik, “laat mij een geur van Christus 
zijn”. Lees verder op: https://christenenvoorisrael.nl/isreality/blog-lekker-geurtje/ 
What’s in a name? Lees: http://www.joods.nl/2016/01/joodse-achternamen-whats-in-a-name-2/ 
Test uzelf - http://www.israelvideonetwork.com/quiz/can-you-name-these-18-places-in-israel/ 
Urker vissersschip toont liefde voor Israël - 
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/30977/language/nl-NL/Default.aspx 
 

HOE EEN RABBIJN DE SHABBAT INVULT  
‘De shabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang. In de winter kan dat dus al om 16:00 uur 
zijn, in de zomer soms pas om 21:00 uur. We gaan op vrijdagavond eerst naar de synagoge voor 
een korte dienst van ongeveer een halfuur. Daarna hebben we thuis een maaltijd met familie. De 
synagogedienst van zaterdagochtend duurt wat langer, meestal van 9:00 tot 11:30 uur. We lezen 
dan uit de Thora en de profeten. De zaterdagmiddag brengen we weer door met familie. Omdat 
we op shabbat geen elektrische apparaten als televisies of smartphones gebruiken kun je je 
volledig op elkaar concentreren. De shabbat is ook een dag om te werken aan je geestelijke 
ontwikkeling. Doordeweeks werk je aan je materiële ontwikkeling, maar de shabbat staat in het 
teken van je band met God’. Rabbijn Yanki Jacobs 
 

TOT SLOT - EEN GEDACHTENPRIKKEL 
Hoe minder van den Sabbat in de week, hoe meer van de week in den Sabbat.  (Isaäc Ambrosius) 
 

Adonai’s zegen & onze hartelijke groeten,  
Marco en Hilda Sol  
 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL  
Interkerkelijke Groep Israël houdt christenen in Ede en wijde omstreken op de hoogte van Israël- 
activiteiten in de regio en biedt belangrijke en gevarieerde informatie over Israël.  
Zij doet dit door het rondsturen van een wekelijkse nieuwsbrief en via de 
website http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/   Met als doel dat 
de verbondenheid van christenen met Israël zal groeien. Wij stellen het  
op prijs als u medechristenen wijst op het bestaan van Interkerkelijke 
Groep Israël. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.  
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